Martin de Jonghe
Radiojournalistiekprijs Gemeentekrediet

Het was een vergissing... Het was een
vergissing ’ja’ te antwoorden op de vraag
of ik Martin de Jonghe even in dertig
regels wou tentoon stellen. Want ik weet
gewoon niet waar ik moet beginnen. Zal
ik beginnen bij het begin ? De tijd dat hij
Vlaanderen onveilig maakte met Kleir op
Skuur, één van de pogingen om mensen
met kabaret aan het lachen te brengen ?
Of haak ik in bij zijn radiodebuut ? Bij
'Op Verhaal Komen’ waarin hij wekelijks
enkele menselijke verhalen aanbracht ?
Of bij 'Record te Huur waarin hij elke
vrijdagnamiddag het excentrieke trekje
van de mede-landgenoot met de nodige
satire blootlegde ? Of bij 'Portret van
een Dorp’ misschien...

Of vertel ik beter één en ander over zijn
huidige bezigheden ? Over ’Kijken naar
de jaren '60° of over het revelerende
paranormale 'Derde Oog’ ? Of zal ik het
over ons beider produkt 'Volk in de Win-
kel hebben ? Over de uren voorberei-
ding ? Over de wekelijkse discussie om-
trent de waarde van het item. Over zijn
op het nerveuze af attente waakzaam-
heid tijdens de uitzending ? Over zijn
haast vaderlijke manier — ook al zijn we
vrijwel even jong — om mij tot kalmte te
brengen wanneer ik dreig over mijn toe-
ren te draaien ? Over zijn grenzeloos in
de put zitten wanneer iets, ondanks het
keiharde werken, fout loopt ?

Over de honderden grappen die hij na
de uitzending, als een soort ontlading,
uithaalt ? Of over zijn immens grote ge-
luk op die vroege julimorgen toen neu-
frale statistieken hem duidelijk maakten
dat dit programma de hoogste luister-



dichtheid scoort die Omroep West-Viaan-
deren ooit haalde ?
Voor ik hier aan begon had ik enkele
trefwoorden genoteerd die ik zeker niet
mocht vergeten in mijn schets van Martin
de Jonghe. Ik citeer ze dan ook even :
talent, enthousiasme, werken als een
paard, spiritueel, attent, professioneel
(dat laatste wel in hoofdletters).
Ik moet bekennen dat het me bijzonder
moeilijk valt een compleet beeld te teke-
nen van een vriend. (Westlaan 84 bus 4,
8400 Oostende).

Luk Vandriessche

P.S. Proficiat met je prijs De Jonghe.



