
VROUW AAN DE TAP 
Nicole Weise van de Prince Base 

,,Ik zet de grenzen uit" 
Nicole Weise (50) is de sympathieke uitbaatster 
van de de Prince Rose, een intieme, gezellige 
taverne, je mag het ook een tearoom noemen, 
aan de Troonstraat, onder de Equus. Dankzij 
de centrale ligging tussen de WeUingtonren-
baan, het Media Center en het Albertparkstadi-
on waar KV Oostende zijn thuiswedrijden 
speelt, vinden, heel wat vaste klanten dagelijks 
of wekelijks de weg naar de Prince Rose, waar 
ze steeds welkom zijn zijn. In de Prince Rose is 
de klant koning, en Nicole de 'Koningin'. 

Nicole en René, anno 1990. Het echtpaar had al enige erva-
ring op het gebied van de horeca. (Foto FR) 

- Stel je zelf even voor? 
- Nicole : ,,Ik ben Nicole Weise, 50 jaar jong en al 27 jaar 
gelukkig getrouwd met René Dutrieux, wiskundeleraar aan 
het 'Atheneum van Stene. We zijn de gelukkige ouders Ken-
ny (26) en Ellen (23). Ik hen geboren en getogen in Oostende 
op de wijk Sint-Jan. Na mijn lagere school in de Maria-
Hendrika heb ik in de STIMJO het beroep van kapster ge-
leerd. Ik heb zeven jaar bij coiffure Mimosa. aan de De Smet 

'de Naeyerlaan gewerkt. Toen de kinderen eraan kwamen, 
heb ik de kappersschaar opzij gelegd en al mijn aandacht aan 
de opvoeding van Kenny en Ellen besteed. Geen haar op 
mijn hoofd dacht er toen aan dat ik cafébazin zou worden." 
- Hoe ben je dan toch cafébazin geworden? 
- Nicole: ,,Dat heb ik te danken aan onze hobby, de ten-
nissport.. Om fit te blijven, speelden René en ik tennis in het 
Gistelhof in Gistel, achter het zwembad. Ik zocht, een werk 
'dat ik kon uitvoeren in combinatie met de opvoeding van de 

: -kinderen. Op zeker ogenblik, in 1980, werd een sportief 
echtpaar gezocht voor de uitbating van de tennisbar en na 
overleg met René, stelde ik me kandidaat. We werden geko-
zen uit 50 kandidaten. Meteen hadden we een heel ander le-
ven want de bar was open van 's morgens vroeg tot .'s 
avonds laat. Ik was bediende maar op zeer korte tijd heb ik 
de uitbating naar mijn hand gezet. We hebben er een familia-
le zaak van gemaakt waar iedereen zich thuisvoelde, op elk 
moment van de dag, soms tot laat in de nacht, voor en na de 
inspanningen. Voor ons waren het lange dagen en na twee 
jaar moest ik er, tegen mijn zijn een punt achter zetten. Het 
was te' zwaar, zonder personeel, en daarom 'zijn we ermee ge-
stopt, met in ons achterhoofd de overtuiging dat de horeca 
ons wel lag." 

- Boe is net vet-oer gegaan'(' ........... 
- Nicole : ,,Na drie jaar stempelen ben ik in contact geko-
men met mevrouw Dewitte, de gerante van de Bagatelle, de 
privé-club op de Wellingtonrenbaan. Ze vroeg me of ik tij-
dens de zomer haar pub wilde openhouden. Dat heb ik twee 
jaar met succes en met veel plezier gedaan en in die periode 
is de idee gegroeid om een eigen zaak op te starten. In 1986 
ontdekten we Taverne Prince Rose, die voor de vijfde keer 
gesloten werd, maar waar wij toch wel iets 'in zagen." 
- Welk soort cafébazin ben je? 
- Nicole : ,,Dankzij mijn ervaring in de tennisclub én de 
Bagatelle, heb ik van in het begin ons cliënteel geselecteerd, 
naar onze eigen hand gezet. We wilden er een gezellige fa-
miliezaak van maken waar iedereen elkaar kent en na enkele 
jaren zijn we daar in geslaagd. Ruziemakers, plakkers en 
drankzieke mensen werden vlug, zonder complimenten, op 
hun plaats gezet. Ook de heren, waarvan na enkele keren 
duidelijk was, dat ze het speciaal op mij gemunt hadden, heb 
ik vlug op hun nummer gezet. Al onze klanten moeten een 
beetje onze vrienden ijn. Als het mij niet aanstaat, dan ho-
ren ze dat vlug, of ze zien het aan mijn ogen. Ik zet de regels 
uit in de zaak en bepaal de grens. Samen met René houd ik 
er wel aan de klanten in de watten te leggen. De zaak is 
steeds proper, sfeervol aangekleed volgens de periode van 
het jaar, en bij elk drankje hoort er een klein 'smakje'. Dat 
varieert van kaas, toastjes 'of een kroketje, tot een frikadelle-
tje en bitterballen. Onze mensen appreciëren dat." 
- Hoe ziet je dag eruit? 
- NicoJe: ,,Wij wonen in de Lotuslaan. Daar heb ik ook 
mijn dagelijkse werk. Om 11 u. gaat de Prince Rose open en 
vijf minuten later stappen de eerste vaste klanten binnen Ik-
weet wie, wanneer komt. 's Middags bieden we een uitge-
breide kaart. Ik doe alles zelf klaar. René komt 's middags 
ook naar hier' eten. In de loop van de namiddag is het tea-
room met pannenkoeken, appeltaart, enz.. In de zomer is het 
uiteraard iets drukker met het terras. Op donderdag is het 
sneukelnamiddag met veel snoep, cake, en een druppeltje of 
een mini-ijsje bij de koffie. De klanten weten dat en komen 
erop af. Veel klanten van 's namiddags komen ook 's avonds 
nog eens' terug. Dan gaat het er iets losser aan toe." 
- Hoe zie je de toekomst? 
- Nicole : .,Zolang mijn gezondheid het toelaat, blijven we 
in de Prince Rose. Ik ben nu 50. Af en toe hoor en voel ik 
iets piepen en kraken, maar ik voel me nog altijd fit. Je mag 
de job niet onderschatten, altijd klaar staan, altijd vriendelijk 
zijn, zelf je klanten bedienen aan de tafel. Je moet er een 
beetje voor dienen. Met 40 tafels binnen en zestien tafels ter-
ras heb ik goed mijn pluk maar ik doe het graag. Buiten het 
seizoen zijn we op maandag en dinsdag gesloten en dan pro-
beren we af en toe een opera mee te pikken. We houden van 
muziek. Op zaterdagmiddag kan je operamuziek horen in de 
Prince Rose. Anders passen we ons 'aan, aan de klanten, en 
dat kan erg variëren. 't Blijft in de familie 

(Fons) 

laat, blijft ze In de running. Fot FR) 


