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• Suzy Sabbe van Wah'ave .. 
„Mijn • „Mijnn 	was een 

restaurantje openhouden 77.1.0 
Suzy Sabbe (40) baat sedert drie jaar brasse-
rie-restaurant-feestzaal Walrave uit, een zaak 
die deel uitmaakt van het provinciaal domein 
Raversijde met de Atlantic Wall, Walraversijde 
en het memoriaal Prins Karel. De zaak heeft op 
korte tijd naam en faam verworven als polyva-
lent onmoetings- en ontspanningslokaal met 
een keuken voor ieders keus en beurs. Suzy is 
bijna tien jaar getrouwd met Geert Vankers-
schaever. Samen hebben ze twee kinderen, 
Tim (7) en Jamie (8).. 

Suzy Sabbe stond vele jaren achter de toog van taverne Pe-
tit Venise, een zaak waarin ze een stukje van zichzelf stak 
(1985). (Foto FRO) .. . .. • MW 
— Eerste contacten met de horeca? 
— Suzy: ,, ben geboren in Roeselare maar werd vanaf 
mijn drie jaar, door de echtscheiding van mijn ouders, opge-
voed door mijn grootouders in Diksmuide. Zij runden een 
volkscafé, De Breughel. Wellicht werd ik daar al die horeca-
microbe gebeten. Toen mijn moeder hertrouwde, was ik elf 
jaar en kwamen we naar Oostende wonen. Ik ging er naar de 
Maria-Hendrikaschool en na onze verhuis naar Bredene be-
zocht ik de Europaschooi. Daarna mocht ik verder studeren 
in de Hotelschool en behaalde er mijn diploma. Na mijn stu-
dies werkte ik in de Belle Vue Brittannia, het casino, het, 
strandhotel, hotel Duinroos en hotel Rubens. In november 
1981 ben ik gestart in taverne Petit Venise, nabij Petit Paris. 

In feite deed ik een interim van 13 maanden voor mijn 
vriendin die allergisch was voor nikkel en metalen. Na die 
periode hen ik er gebleven, want ik had er intussen een beet-
je mijn ziel ingestoken. Oorspronkelijk was Petit Venise 
maar een triestig cafeetje, maar ik wist de zaak in korte tijd 
uit te bouwen met een zeer gevarieerd en kliënteel. Iedereen 
voelde zich er thuis. In 1997 heb ik het café overgelaten om 
samen met mijn tweede man, Geert Vankersschaever, onder 
de naam nv Orka, de markten te doen met hamburgers en 
braadworsten. Wij waren o.a. verantwoordelijk voor de cate-
ring van Rock Torhout. Dat was een succes maar bij de ha-
venfeesten Sail Zeebrugge liep het toch minder vlot. Ik miste 
na enige tijd wel mijn café en vooral het contact met mijn 
klanten."  

- Hoe kwam je in Walrave 'terecht? 
- Suzy: ,,In 1993 hadden we al deelgenomen aan de eerste 
concessie voor de uitbouw van het domein Raversijde. Toen 
moesten we alles, ook ruwbouw, zelf betalen en dat kwam 
heel duur: uit, minimum 30 miljoen. In 1997 kregen we een 
nieuw voorstel om deel te nemen aan het project, de bouw 
van een cafetaria. Er waren verschillende kandidaten die on-
der gesloten omslag moesten insteken en pas twee maanden 
voor de openingsdatum van 1 april kregen we bericht dat het 
voor ons was. De ruwbouw werd bekostigd door de provin-
cie maar voor de rest, de volledige inrichting, hebben wij 
moeten instaan. We hebben het ons nog geen moment be-
klaagd. Walrave is polyvalent. Er kunnen, terras inbegrepen, 
meer dan 500 mensen op hun gemak zitten. Binnen zijn er 
dat meer dan 300. Toen ik afstudeerde aan de hotelschool, 
droomde ik ervan een restaurantje of een kinderboerderij te 
kunnen uitbaten. Walrave is iets groter geworden. Vanaf 
april zijn we elke dag open vanaf 9 u.30 tot 's avonds laat, 
vooral afhankelijk van het weer. Zolang er volk is, blijven 
we open. Als er een feest is, of heel mooi weer, kan het wel 
eens uitlopen, tot een gat in de nacht. We hebben zes perso-
neelsleden in vast dienstverband. Het is zeer druk maar we 
hebben er zelf voor gekozen en doen het allebei zeer graag." 
- Mooie herinneringen aan 19 jaar cafébazin? 
- Suzy: ,,Uiteraard, en dan denk ik vooral aan de vriend-
schap van mijn vele vaste klanten van destijds. Velen komen 
nu ook nog naar Walrave. De meeste van onze personeelsle-
den zijn vrienden van lang geleden en dat is nog eens zo aan-
genaam om samen te werken." 
- Is er nog tijd voor hobby's? 
- Suzy: ,,Heel weinig natuurlijk. De dagen volgen elkaar 
vlug op. Om te sporten, hebben we we geen tijd. Als we va-
kantie hebben, doen we graag een cruise. We hebben er al 
negen gedaan. Het mooiste wat ik gezien is, is een klein ei-
land in de Caraïbische zee, Santa Lucia, maar we komen ook 
graag terug naar Oostende. Geert heeft vroeger de lange om-
vaart gedaan en blijft een zeeman in hart en nieren. Na al die 
jaren voel ik me op en top Oostendse, ik zou niet meer kun-
nen verdragen dat ze mij boerinnetje van de buiten noemen." 
— Hoe zie je de toekomst? 
- Suzy: ,,We zijn nog jong en het domein is nog steeds 
aan uitbreiding toe. Er zijn plannen om ook de molen en mis-
schien ook de kerk van Walraversijde op te graven. Door de .  
opening van Walraversijde is hèt bezoekersaantal flink geste-
gen en ik verwacht nog meer belangstelling, ook vanuit het 
buitenland. De reacties zijn fantastisch. Uiteraard is dat alle-
maal positief voor onze zaak, die meer en meer bekendheid 
krijgt. Steeds meer mensen vinden dagelijks of wekelijks de 
weg naar Walrave. Dagelijks zitten er klanten aan de toog. 
Er zijn veel parkeerplaatsen en met ons speelpleintje trekken 
we veel families aan die een dagje aan zee zijn, of gewoon 
even langs komen. We zijn klantvriendelijk, staan voor alles 
en iedereen open. Onze prijzen variëren van de democrati-
sche dagschotel tot iets duurder gerechten van de kaart. Wij 
werken goed samen met de provincie. Plannen zijn er in 
overvloed. Sedert de opening van Walraversijde hebben se 
ons eigen bier, Walrave, met eigen embieen en zeer zachte 
smaak. Persoonlijk zou ik er graag nog een aparte feestzaal 
hij zien, de besprekingen zijn bezig om de nodige goedkeu-
ringen te krijgen. Dat is nog toekomstmuziek 

(Fons Roets) 

Sedert drie jaar zwaait Suzy Sabbe, samen met haar man 
Geert, de plak in brasserie Walrave op het provinciaal do-
mein Raversde. (Foto FRO) 


