ZEDEN EN GEWOONTEN
DER BLANKENBERGSE
VISSERS

ANNO 1700

Gesloten van nature uit, praat een
visser weinig. Wat van buiten uit komt
boeit hem niet zodat menig toerist
die iets meer over de geheimen van
de zee vernemen wil, nog minder los-
krijgt van iemand die soms nog ge-
heimzinniger is.

Schuitie, familie, bijgelovigheid en
kerk betekenen zijn alles. Op zon-
en feestdagen vaart niemand uit en
ieder beschouwt het als zijn heilige
plicht aan gods geboden te gehoor-
zamen.

Op die dagen lopen de vissersvrou-
wen getooid met gouden kettingen,
oorringen, van generatie op genera-
tie overgeérfd.

Nu bestaat alvast de gewoonte niet
meer dat een jonge visser zich op
een zondagnamiddag naar het huis van
ziin verloofde begaf en er diens vader
de toelating vroeg om er zijn pijp
te mogen ontsteken. Men wist toen
dat dit het symbool was tot een huwe-
lijksaanzoek.

Aan dergelijke tradities heeft men nu
zeker de pijp aan maarten gegeven.

De lichting van matrozen en scheeps-
jongens gebeurde meestal tussen 12
en 24 oktober.

Op speciaal verzoek van de burge-
meester diende ieder die zich op-
nieuw wilde laten inlijven vanaf 5 uur
's avonds thuis beschikbaar te zijn.
Voor het venster van de aanstaande
kandidaat brandde toen een klein vuur-
rood kandelaartje.

De bazen van hun kant verzamelden
zich in een van de 19 herbergen, waar-
van het «Gulden Hooft» in die tijd de
populairste was.

Stipt om 5 uur werden patroons uit
de herberg losgelaten en het was dan
een gewriemel om de eerste bij de
verlichte huisjes te zijn. Dergelijk ak-
koord tussen matrozen en patroons
beliep toen over 12 maanden.

Eén na één doofden de lichtjes zich
langzaam uit tot bij iemand een licht
opging het gebeuren dan maar verder
met gerstenat te vieren.

Op 8 oktober 1896 werd de laatste
vissersboot «Baron de Turchos» te
water gelaten. Eindpunt van een vis-
rijk verleden.

Blankenberge die vroeger de grooiste
vissersvloot van de kust telde (89 een-
heden) telt er nu geen enkele meer.
Met die sympathieke vissersschuitjes
zijn meteen ook de vissers en hun
gewoonten verdwenen.
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