ENSOR EN ZIUN TIJD

Af en toe krijgt men een fotodokument in handen, dat pas
interessant wordt als men er de nodige kommentaar bij
krijgt. Zo deze unieke groepsfoto, ons ter hand gesteld
door dokter Legier uit Oostende. Bij nader toekijken herkent
men spoedig James Ensor, maar de naast de beroemde
Oostendse meester, zijn er nog heel wat bekende namen.
Oudere Costendenaars kunnen er misschien een spelletje
van maken : raden wie is wie!

Hier dan het lijstje, met heel wat namen die in Oostende een
stukje geschiedenis oproepen :

Zittend, van links naar rechts : de h. PETIT, direkteur van het
bijhuis van de «Crédit Liégeois»; mej. S. VERHAERT (later
de echigenote van de h. Templer, konsul van Groot-Brittan-
nié¢ te Oostende) ; de h. AUGUST BORGERS, voorzitter
van de Kamer van Koophandel ; de h. HIEAULT, konsul van
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Frankrijk ; de h. GHYOOT; de h. BOUCHERY, apotheker,
eigenaar van de «Carillon»; de h. EMILE VANDEWALLE,
griffier van het Vredegerecht; mevr. DAVELUY, nicht van
J. Ensor.

Staande, van links naar rechts: Dr. LEGIER, die nu nog te
Oostende woont ; mej. BLANCHE BEENKENS ; de h. RICHARD
DAVELUY, neef van J. Ensor; de ALFONS ELLEBOUDT,
stichter van «De Zeewacht»; Mevr. LOUF-COULIER, die
dichteres was onder de naam Claude Berniéres; de h.
STEYNS ; de h. WILLIAM COOLEN; mevr. FR. FOLIE-
COULIER, pianiste ; de h. FR. FOLIE, dichter onder de naam
Frans Ansel; kunstschilder JAMES ENSOR; de h. LINBOR,
apotheker; de h. FRANCK; de h. REMY; de h. JULES
TOUSSAINT - DE ZUTTER, de bekende toondichter en toen
direkteur van het Konservatorium te Oostende; de h.
SIMAR en de h. DE LOUF.



