In memoriam Philip Geysen

Als iemand voor altijd heen gaat, doet dit steeds pijn. Als het dan iemand
is die amper 49 jaar oud was, die nog een schitterende loophaan voor de
beeg had, die vader was in een mooi gezin met twee nog erg jonge kinderen,
en die slechts vrienden had, dan is die pijn zoveel scherper. Zo iemand
was Philip Geysen die wij maandag naar zijn laatste rustplaats vergezelden.
Jarenlang kenden wij hem als de vriendelijke kollega, die als redakteur
voor «Het Volk» te Oostende werkzaam was. De journalist die dag en nacht
paraat was, maar vooral bewees wat kollegialiteit betekent. Wij mochten met
Philip samenwerken in het bestuur van de «Vriendenkring van de Oostendse
Pers», en nooit is die kring zo aktief geweest als toen, want als voorzitter
wist hij zijn stuwend dinamisme op alle medewerkers over te dragen.

Sinds een vijftal jaren was Philip Geysen werkzaam als direkteur van
«Westtoerisme». Ook daar was hij buitengewoon dinamisch en tal van
initiatieven, voor het toerisme in onze provincie zo belangrijk, werden door
hem genomen en uitgewerki.

Nu plots is Philip er niet meer. We zullen hem, als kollega en vooral als
vriend, erg missen. Het moge voor zijn weduwe, kinderen en familie een
troost zijn in deze voor hen zo zware dagen. - H.M.




