Waar is de glorie van eertijds ?

DE TELEURGANG VAN HET HOTELWEZEN

Onlangs maakte de pers gewag van de opening van het prachtige
hotel «Mayfair», waarvan de Ere-consul van Marokko te Oostende,
de H. R.L. Peeters, de eigenaar is. Helaas... het hotel bevindt zich

te Brussel!

De laatste jaren worden we via reisbrochures allerhande overstelpt
met verleidelijke aanbiedingen i.v.m. vakantiereizen en verblijf in
luxe-hotels in... Spanje, Yoegoslavié, ltalié¢, de Balearen, de Kana-

rische eilanden en noem maar op!

Steeds maar wordt er van alle zijden gehamerd op de teruggang
van de klasse-hotelcapaciteit aan onze kust en tracht men van even
zovele zijden de oplossing te vinden om te verhelpen aan de vele
problemen, die een heropleving moet in de hand werken. Helaas..!

Een dergelijke jeremiade klink natuur-
lijk niet als een nieuw geluid! We
weten het maar al te best! Maar zulks
kan ons niet verhinderen even in het
verleden terug te blikken... in die
goede oude tijd, althans voor het ho-
telwezen te Oostende. Een goede ou-
de tijd, die ten slotte niet zo oud
en amper een 50-tal jaar tot het ver-
leden behoort!

De oudere Oostendenaars, en ook wij
behoren daar gedeeltelijk bij, zullen
wellicht met weemoed terugdenken
aan het mondaine leven, dat toender-
tijd - zegge na de eerste wereldoor-
log - Oostende de faam bezorgde de
werkelijke Koningin der Badsteden te
zijn... en dit niet alleen van de Bel-
gsche kust.

Maar ook de jongeren kan het geen
kwaad voor de werkelijkheid van het
verleden gesteld te worden, hun al-
dus de kans gevend zelf een vergelij-
kende lijn te trekken.

Een plejade van schitterende namen
als «Royale Palace Hotel» (500 bed-
den), «The Splendid» (400), «The Con-
tinental (300), «Kursaal en Beausite»
(150), «Helvetia Hotel» (thans Basque
- 150), «Grand Hotel» (open van Pa-
sen tot oktober), «Wellington en Glo-
be» (100 kamers, waarvan 80 aan
zeekant), «Providence en Regina» (150
kamers) en andere Hotel Belle Vue's
wisten, dank zij hun capaciteit en al-
lure, een kliéntele aan te trekken,
dat gesteld was op comfort en vol-
maakte bediening.

Maar ook de elite kwam tenvolle aan
trekken. Immers, was het niet zo dat
het «Great Ocean Hotel» in zijn aan-
kondiging geen melding maakte van
het aantal bedden, doch de nadruk
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legde op het luxueuze van zijn «Carl-
ton Restaurant», het «Royal Phare Ho-
tel» zijn «wintergardens», zijn Ame-
rican Bar», zijn «smoking-rooms», zijn
banketzalen en zijn <hairdressing sa-
loon» prees, terwijl het «Majestic Pa-
lace» aan de Louisaramp het van be-
lang achtte, dat de toeristen wisten
hoeveel badkamers het hotel telde, nl.
80 ?

En wat gezegd van het «Littoral Pa-
lace Hotel» (thans «Les Heures Clai-
res»), dat aangekondigd werd als het
nieuwste en meest up-to-date hotel,
met een «oriental bar» en 150 kamers
en verzekerd vervoer van de klanten
van schip of trein naar het hotel ?

Men denke evenwel niet dat alleen
«glite-toerisme» aan  zijn  trekken
kwam ! Niets is minder waar !

Het «Savoy Hotel» Leopoldlaan, thans
appartementsgebouw, sprak over het
rustige en huiselijk karakter, het «Ho-
tel Chatman» (hoek Parijs- en Ko-
ningstraat) noemde zich een eerste-
klas familiehotel, de hotels «de la
Couronne» (hoek Kapellestraat), «The
Windsor Castle» (St.-Petrus en Pau-
lusplein), «Alberta», «Central», «Elec-
tra», «d'ltalie», «de la Marine», «Pa-
tria», Renommée (Langestraat, thans
cinema Capitole) en «Universel» stel-
den de toerist slechts voor het «em-
barras du choix» !

En vergeten we evenmin dat een hon-
derdtal familiepensions het reeds zo
schitterend geheel kwamen aanvul-
len !

Wat de prijzen betreft zijn de gege-
vens engszins vager, althans voor wat
de luxe-inrichtingen betreft. Toch kon
men b.v. in het hotel «Alexandra»
(hoek Hertramp en Promenade) netto
pension krijgen tegen 30 & 40 fr. met
10 fr. bijslag tijdens de maand au-
gustus, terwijl de pensionhuisprijzen
schommelden tussen 18 en 30 fr. per
dag, met als laagste uitersten 10 tot 12
fr. bij de H. Hamilton in de E. La-
ponstraat en 9 fr. bij de H. Hennen,
Vindictivelaan 20.

JAWEL, MEN KAN ER EVEN Bl
MIJMEREN MAAR DAT IS OOK AL-
LES... IN AFWACHTING VAN...?

Vergane hotelglorie te Oostende : het Royal Palace Hotel.



