OOSTENDSE ICONOGRAFIE

door M. MAES

HET KURSAAL

=% 44!

Het eerste kursaal werd in 1853 dJoor een private maatschappij opgericht op de
wallen, ongeveer vé6r de huidige Vlaanderenstraat. Aan de westkant van het kursaal
was een bruggetje over het water van de vestingen, waarlangs de bezoekers de
stad in konden. Het plan was van de hand van zekere M. Beyaert, uit Brussel. De
direkteur in 1860 was M. VAN DEN ABEELE. Later werd dit kursaal verkocht,
zorgvuldig afgebroken en naar het schijnt wederopgebouwd te Boulogne.

Het tweede kursaal stond reeds op de huidige plaats op de zeedijk. Het werd

opgericht tussen 1875 en 1878 door de architect Naert. De opname dateert van
iets védr 1900.
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Nogmaals het tweede kursaal, met zeker even wveel allure als het huidige.

Het tweede kursaal werd tussen 1899 en 1907 zodanig verbouwd en uitgebreid
door de architect A. Chambon dat men hier terecht mag spreken van het derde
kursaal. Er werden b.v.b. een speelzaal, restaurant, leeszaal, een tweede toren en
een rotonde aan toegevoegd. Dit gebouw werd tijdens de tweede wereldoorlog
door de bezetter afgebroken.

P :
Het huidig kursaal.
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DE SCHOUWBURG

De eerste stedelijke schouwburg op de toenmalige Komedieplaats - thans M. Joséplaats.
Links op de foto de Weststraat - thans A. Buylstraat. Deze schouwburg werd gebouwd
in 1816 en stond er tot 1905. Voordien werden er nu en dan toneelvoorstellingen
gegeven in een herberg in de Louisastraat, welke dan nog uiteraard Komediestraat
heette.

De tweede stedelijke schouwburg op de hoek van de Vlaanderenstraat en de
Van Iseghemlaan, werd in 1904 opgetrokken op de gronden van een oude artillerie-
kazerne en de Koninklijke stallen. Deze schouwburg werd enkele jaren geleden
gesloopt om plaats te maken voor het Europacentrum.
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DE WAPENPLAATS

De markt met het stadhuis. Foto van omstreeks 1890. De voorgevel van bet stadhuis

is sedert enkele jaren (1886) herbouwd en de toren gedeeltelijk afgebroken. De
(huidige) kiosk staat er nog niet - deze zal slechts in 1895 opgetrolkken worden.

De wapenplaats véér de 2e Wereldoorlog. Het gebouw op de hoek van de
Louisastraat is de stadsbibliotheek, gebouwd in 1676 en de « Hoge Wacht » genoemd.
Het diende voordien als garnizoenschool. Later werden ook in dit gebouw toneel-
voorstellingen gehouden, alvorens de schouwburg op de Komedieplaats er kwam.
De stadsbibliotheek brandde uit in 1940.

De wapenplaats omstreeks 1930. De toren werd volledig herbouwd in 1890 naar
het plan van J. Caluwaerts. De kiosk staat er sedert 1895. De herberg aan de
westkant werd afgebroken en opgenomen in de algemene lijn van de voorgevel.
Deze westvleugel was verhuurd aan de « Société Littéraire ».
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