«OOSTENDSE COMPAGNIE» TE WATER GELATEN

Vanzelfsprekend is het een simbolische tewaterlating
geworden, die van de « Oostendse Compagnie », want de
tot Royal Club Hotel omgevormde koninklijke villa van-
Qostende werd in feite geopend. Maar de beeldspraak
komt van de h. A. De Pesseroey ( die samen met de h.
J.C. Van Biervliet de zaak uitbaat ) en die het tijdens zijn
toespraak had over «het nieuw schip dat wij te water
gelaten hebben, waarbij wij ons een beetje reder voe-
len... een schip dat hopelijk zal worden zoals de naam
van een Middelkerkse kunstgalerij, een schip-vol-won-
ders ».

Vooraf had de h. De Pesseroey zijn vennoot Jean-Claude
Van Biervliet bedankt, en dan de vele genodigden « wel-
kom geheten in hun eigen tehuis ». Hij sprak ook zijn
volle vertrouwen uit in de zaak die met gastvrouwe De
Landtsheer zeker moet uitgroeien tot iets dat de naam
« Qostendse Compagnie » waardig is.

Er waren ook lofwoorden voor de uithaters vanwege
schepen Felix namens het stadsbestuur en van de h.
Vitse, namens het Kommissiaraat-Generaal voor Toe-
risme. Men wees er op dat Oostende een stuk nieuw
toeristisch patrimonium rijk was, enig aan de kust, « iets
waarvoor wij geen sterren genoeg hebben om het te
rangschikken ». Dat Toon De Pesseroey zijn belofte zou
waar maken van de Oostendse Compagnie ook een kunst-
centrum te maken werd meteen bewezen, in de galerij
naast de villa werd een tentoonstelling georganiseerd.
Daar kwam stadsconservator Frank Edebau aan het
woord die zich verheugde omdat in deze eerste tentoon-
stelling de huidige strekkingen van Oostende als kunst-
centrum aan bod kwamen.

En dan werden de vele gasten op een receptie uitge-
nodigd... die gehouden werd in een tent in groen witte
strepen, voor de gelegenheid vlak naast de villa opge-
trokken. Het deed in deze «koninklijke» omgeving wel
wat eigenaardig aan. Maar bij het heffen van het glas
op het sukses van de jonge Oostendse Compagnie werd
duidelijk dat men op wat zon gehoopt had om van de
receptie een «garden-party» te maken. De grillen van
ons klimaat kennend had men dan voor alle veiligheid
maar voor een grote feesttent gezorgd !




