


« fer streep »

eerste hotel

aan de kust met
privé-zwembad

Je loopt een reiskantoor binnen, en vraagt
folders over het zonnige zuiden. Je krijgt
een hoop kleurig drukwerk met foto's van
tientallen moderne hotels. Allemaal met
privé-zwembad. En dat in landen waar de
Izon je toch gemakkelijk naar de stranden
okt.

Toeristen aan onze kust hebben vaak af te
rekenen met ons grillig - vaak al te koud
en nat - klimaat. Voor hen dus minder kans
op strandgenoegens. Zelfs voor wie in een
luxe-hotel verblijft was er geen kans op
een zwempartijtje. Daar is nu verandering
in gekomen. Het eerste hotel met privé-
zwembad aan onze kust is er.

In volle stadscentrum te Oostende, aan de Leopold
Il laan, ligt het ultramoderne hotel «Ter Streepn».
Men zou achteraan dit hotel zeker geen tuin durven
hopen. Maar die is er wel, en nu is er vlak naast
die tuin het zwembad.

Het is er allemaal gekomen dank zijn Marcel Frie-
derichs. Jong, dinamisch zakenman, die in de toe-
tistische nijverheid van wanten weet. Liet enkele
moderne hotels bouwen, weet het belle-epoque-
Wellingtonhotel drijvende te houden, stampte een
immobiliénzaak uit de grond. Vindt daarbij nog de
tijd om aan politiek te doen.

Het kantoor van Marcel Friederichs geeft uit op de
Ter-Streeptuin en door het brede venster ziet men
de zwemkom. «Vanwaar het idee ?» was onze
vraag. Tussen twee telefoontjes in vertelt de h.
Friederichs : «Och, iemand moest het doen. lk zelf
ben dol op zwemmen, mijn kinderen ook. En zo
dacht ik aan die zwemkom. Kon best in de infra-
struktuur van dit komplex : hotel en immobilién-
zaak. Wij moeten mee met het moderne toerisme,
anders halen wij het niet. Een luxe-hotel als «Ter
Streep» had een zwembad nodig. Maar er moeten
er meer komen. Gemakkelijk zal het niet gaan. Zo
'n zwembad bouwen kost stukken van mensen, en
natuurlijk zijn daarvoor geen subsidies voorzien».

Hij is één en al enthousiasme als hij over «zijn»

zwembad begint. Daarover kan je niet praten in een
kantoor. Achter de brede glazen ramen - die kun-
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nen ’'s zomers open zodat men van zwempartijtje
direkt in de tuin kan - gaan we aan de gezellige bar
van de zwemkom zitten. Men voelt zich een beetje
in Hollywood.

De hotelgasten kunnen gratis gebruik maken van
het zwembad. Men kan rechtstreeks van het hotel
naar het bad. En de hotelprijzen werden niet ver-
hoogd. Het zwembad behoort tot de service van
een eerste-ranghotel.

Het is er lekker warm, zonder de zwoele drukte
van vele zwembaden. Daar zorgt een luchtverver-
singssysteem voor. Maar er wordt meer gedaan
om alles hygiénisch te houden. Het water van
het zwembad - 75 m2 groot, 140 kubieke meter -
wordt konstant ververst, om de vijf uur is heel
het volume ververst. Sterke schijnwerpers in het
water zorgen er voor dat het geringste stof on-
middellijk opgemerkt wordt, en dan kan het rei-
nigingsproces vervlugd worden. Het gefilterd water
behoudt een warmte van ongeveer 23 graden.

Er is aan alles gedacht. Er zijn kleedkabines, met
kleerkasten waar de zwemliefhebbers alles veilig
achter slot kunnen bergen. Stortbaden, sauna, rond
het zwembad leuke zetels, een bar en stemmige
stereo-muziek. Daarbuiten het eerste groen van
een koude lente. In het helblauwe water dartele
zwemliefhebber. Het lijkt allemaal een beetje onge-
woon, omdat men zo iets niet dacht te vinden aan
onze kust.

Ook niet-hotelgasten kunnen best in «Ter Streep»
zwemmen. Het kost hen 50 fr. Voor de prijs van
een bioskoopje kan men er enkele heerlijke uurtjes
in en rond het water doorbrengen, in omstandighe-
den die nergens te vinden zijn.

Op de eerste dag van de lente 1970 werd het
zwembad «Ter Streep» officieel geopend. Met vele
gasten, en personaliteiten die het een prachtig
initiatief noemden en vage beloften deden van
officiéle steun voor de infrastruktuur van het hotel-
wezen. Gelukkig zijn er nog zakenlui aan onze kust,
zoals een Marcel Friederichs, die niet op die steun
wachten. Getuige daarvan is «Ter Streep», het
eerste en (voorlopig ?) enige hotel aan onze kust
met privé-zwembad.

H. M.



Er zijn meer BB’s. Niet alleen een Brigitte Bardot of een Boerenbond, maar er is nu
ook de Burgemeester-Boom. Die staat vlakbij het zwembad Ter Streep. Daar werd
niet alleen het lintje doorgeknipt (waarom geen burgemeester-plonsje als origi-
neler opening ?) zoals op de foto boven te zien is; maar vooraf had ook een
andere plechtigheid plaats. In de Ter-Streep-tuin werd een boom geplant. Nog v66r
de officiéle boomplanting te Oostende, want die heeft op 11 april plaats. Ter
Streep ging dus met de BB-primeur lopen, en burgervader Jan mocht de recht-
streeks uit Japan overgebrachte kerselaar in de grond stoppen.
Exclusief vertellen we hierbij dat deze BB op enkele meters staat van een boom
die destijds door burgemeester Moreaux werd geplant. Terwijl de Ter-Streep-tuin
paalt aan de tuin van wijlen burgemeester Serruys. En misschien waren onder de
vele aanwezige personaliteiten er enkele die dromen van burgervader te worden ?
(clichés «De Zeewacht»)




