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QOSTENSE PLATE

Nu iedereen weer ter gelegenheid van de
cimateirestoet de verbranding van de karnavals-
pop Tjannie Carbon op het Vissersmarktje kon
bijwonen zullen sommigen zich opnieuw af-
vragen van waar die naam toch afkomstig is.

Vroeger schreef ik al eens een kleine
historie over Tjannie Carbon (1). Hij was een
«smoeffel» of pakjesdrager aan het station.
Deze oersterke kerel vond tussen pot en pint
nog tijd om zich met de volksfeesten langs de
Visserskaai bezig te houden.

Zijn ware naam was Joannes Simoens.
Enkele tijd geleden vond ik nog bij de familie
van Tjannie Carbon een foto terug waarop hij
op zijn «piekebeste» staat te poseren. Op dit
document ziet men niet alleen Tjannie met
bolhoed, sjerp en herinneringsmedailles van
1905 maar ook onderaan de foto, die waarschijn-
in een café hing, de tekst waarin men kan lezen:

1914 mei 30

Inschrijvingslijst voor het welgelukken van
de beroemde feesten van het Visschers-
kwartier onder de kundige leiding van de
welgekenden Voorzitter Simcens bijge-
naamd Jan Carbon met de welwillende
medewerking van de oude Zeebonken.
Namens het Middenbestuur

N.B. Voor allerhande inlichtingen zich wen-
den bij Adolf Pierre bijgenaamd de Kegge,
Cadzandstraat nr 2.

Op 31 mei had een voetgangerswedstrijd
voor oude zeebonken plaats. De kloefebende
werd zelfs gefilmeerd en een paar weken later
werd dit in een der actualiteitsjournaals van
cinéma Pathé vertoond.

Het was meteen het einde van een goede
oude tijd, want een paar maanden later ont-
brandde de Eerste Wereldoorlog, maar Tjannie
Carbon is nog niet vergeten al wordt hij ieder
jaar van alle Oostendse zonden beschuldigd
vooraleer verbrand te worden.

Omer Vilain

(1) In: Langs de Oostendse Kateien, p. 41-43.



