Omer Vilain over de tijd van toen

De West- en Oosthelling

» We hebben er al verschillende keren op gelet dat de twee hellingen aan de zijkant van de
kursaal niet echt echt populair zijn. Zowel toeristen als Oostendenaars proberen in de mate van
het mogelijke de beruchte ‘trekgaten’ te vermijden.
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De Westhelling met het vroegere Wellingtonhote! (Foto collectie Omer Vilain)

Wice op de West- of Oosthelling
wandelt, let meestal niet op de
huizen die er staan, of afgebroken
worden. Zo vroegen wij verschil-
lende kennissen of ze zich nog de
huizen kunnen herinneren die op
de Westhelling naast het hotel
Wellington stonden. Niemand kon
mij vertellen of er naast het hotel
inderdaad nog andere gebouwen

hadden gestaan.

Op de hierbij afgedrukte kaart ziet
men dat er aan de hoek van de
Van Iseghemlaan nog vier statige
huizen hebben gestaan, die na af-
braak enkele jaren geleden tot het
grote complex van de Wellington
zijn gaan behoren. Dit zichtje rich-
ting Koningstraat is veel minder te
zien dan het zicht in de richting

e o=

TI il 1

De Oosthelling rond de jaren 1905 (Foto collectie Omer Vilain)

van de Koninklijke Schouwburg
en het restaurant en feestzaal Den
Helder. dat later het Witte Paard
werd.

Van de Oosthelling blijven er nog
een paar huizen over, zoals de
mooic hoek van de Van Iseghem-
laan. Men ziet op de prentkaart dat
veel van die villa's cen bel-étage
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hadden. Bij moot weer kon men er
het rolluik optrekken en op het
overdekte terras zitten. Veel van
die herenhuizen, zoals men die
prachtige woningen aanduidde,
hadden ook nog siertorcntjes “em
soms zelfs uitkijktorentjes. Hier
en daar ziet men er nog in onze
stad. Maar voor hoe lang nog ?




