De West- of Adolf

Er is waarschijn-
lijk geen enkele
straat in Oostende
die in de volks-
mond zo lang haar
oude benaming
blijft behouden als
de Adolf Buylstraat.
Veel Oostendenaars
spreken nog altijd
van de Weststraat,
ook al werd de
naam van de straat
al in 1919 gewij-
zigd.

et is met veel genoegen

dat we teruggrijpen naar
het belangrijke driedelige
werk van de hand van Jean-
Marie Bekaert uit 1991 en
1996. Wat een reuzenwerk
heeft die handelaar uit de
Adolf Buylstraat verwezen-
lijkt. Met monnikengeduld
pende hij een werk van maar
liefst 1.049 pagina’s bij el-
kaar over de Adolf Buylstraat
tussen 1604 en 1990. De vele
illustraties en publiciteitsfol-
ders of krantenreclames die
hij in het boek publiceerde,
zijn een plezier voor het oog.
Sommige handelszaken heb-
ben een lang, maar anderen
slechts een zeer kort leven ge-
kend. Door de jaren heen is
de Weststraat samen met de
Kapellestraat de drukste win-
kelstraat van het centrum ge-
bleven.

Tea-rooms

Als we de hierbij afgedruk-
te prentkaarten bekijken, zien
we hoe de winkelstraat voor
de Eerste Wereldoorlog en in
het interbellum een redelijk

Omer Vilain over de tijd van toen
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De Weststraat rond 1905 (Foto collectie Omer Vilain)

kalme straat was. Men zou
denken dat het zoals nu een
verkeersvrije straat was, wat
zeker niet het geval was. Op
de onderste kaart ziet men
ook nog woonhuizen, die men
‘herenhuizen” noemde. De
paar cafés die er waren, zijn
verdwenen en vervangen door
restaurants, ‘tea-rooms of
roomijssalons.

De publiciteit die men op
de kaarten kan ontwaren, doet
ons waarlijk aan de belle epo-
que terugdenken. Alles was
toen in het Frans aangeduid,
zoals Huitres, Homards, de
Poissonerie  Centrale, de
Coiffeur, Toncherie Pil, Pa-
peterie, Chapellerie, Chemi-
serie of Librairie Internatio-
nale.

Levendige stad

Nog een kleine ontdekking

tie Omer Vilain)

op de tweede kaart : rond het
dakterras van de Internationa-
le Boekhandel kan men ver-
schillende wereldbollen zien
die de meridianen laten zien.
Wat tenslotte opvalt, is dat in

De Adolf Buyistraat zoals die er rond 1938 uitzag. (Foto coliec-

er toen aan die handelshuizen
veel vlaggemasten te zien wa-
ren, die op hoog- en feestda-
gen van Oostende een leven-
dige stad maakten.

(Omer Vilain)



