- We denken re-
gelmatig nog terug
aan de befaamde
gloriejaren van
Oostende. De belle
epoque mag dan
weliswaar voorbij
zijn, maar gelukkig
resten ons nog ge-
noeg prentkaarten
om ons over de pe-
riode een beeld te
vormen.

Een belangrijk monument
dat helaas verdwenen is, is
het Koninklijk Chalet, met
zijn karakteristicke trappen
die in een dubbele rij van de
zeedijk naar het hoger gele-
gen Chalet liepen. Als de ko-
ning hier verbleef, moesten
schildwachten van het in
Oostende gekazerneerde li-
nieregiment er dag en nacht
de wacht optrekken. Als te-
ken dat de vorst thuis was,
zag men boven het uitkijkto-
rentje in dat geval de vlag
wapperen.

De galerij en de trappen
werden na de Tweede We-
reldoorlog onder het bestuur
van burgemeester Van Glab-
beke vervangen door een mo-
derne witstenen wandelgale-
rij, die nu echter duidelijke
sporen van leeftijd en ver-
waarlozing begint te tonen.
Als het zwaar regent, druppelt
er op minstens acht plaatsen
water uit het plafond. Let ten-
slotte ook nog op de prachtige
en sierlijke lantaarns met ko-
ninklijke kroontjes.

Omer Vilain over de tijd van toen

Het Chalet en de Gaanderijen
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De Venetiaanse Gaanderijen hadden aan de kant van de zee-
dijk oorspronkelijk geen ingang. (Foto collectie Omer Vilain)
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De vlag gaf aan dat de vorst in zijn Oostendse residentie aan-

wezig was. (Foto collectie Omer Vilain)

Galerijen van Maquet

Op de tweede prentkaart
ziet met een beeld van wat nu
de Venetiaanse Gaanderijen
heet. Voor de Tweede We-
reldoorlog spraken de Oost-
endenaars altijd van de gale-
rijen van Maquet, die de toen
befaamde architect van dit
mooie bouwwerk was ge-
weest.

Soms misten de Oostende-
naars en spraken ze verkeer-
delijk van de galerijen van
Marquet. Dit klopt niet. Ook
Georges Marquet was in
Oostende echter een bekende
figuur. Hij was in de belle
epoque een grote figuur, die
miljoenen aan onze stad gege-
ven heeft voor feesten en ver-
bouwingswerken, vooral aan
de kursaal.

Als we de prentkaart goed
bekijken, zien we dat er aan
de galerijen geen ingangstrap
was. Aan de kant van de zee-
dijk ontbrak ook de huidige
ingangsdeur. De trap en de
deur zijn er maar na de Twee-
de Wereldoorlog gekomen,
om in de Venetiaanse Gaan-
derijen feesten te kunnen or-
ganiseren.

Geheime liefde

Wat ons echter altijd gein-
trigeerd heeft, is het sierlijke
ronde belvedere-torentje bo-
ven de Venetiaanse Gaande-
rijen. We vragen ons af of dit
torentje ooit veel gebruikt is.
De overlevering wil dat het
torentje af en toe gebruikt
werd door Leopold II. Naar
verluidt stond de vorst er in
Zijn eentje soms rustig naar
het strand en de zee te kijken.
Overgeleverde verhalen spre-
ken ook dat Leopold II er
soms zijn ‘geheime’ liefde
Barones de Vaughan uitno-
digde voor een theepauze.

De liefde van de vorst voor
Barones de Vaughan was bij
de tijdsgenoten goed bekend.
Zo heeft de afzender van de
kaart op 3 augustus 1903 in
het Frans geschreven dat de
Villa Caroline —~ waar de ba-
rones verbleef — verbonden is
met een koninklijke tunnel
naar de galerij. De verzonden
kaart had als adres van be-
stemming Rogierlaan 28,
waar toen Villa Solange
stond. Overigens heeft men
enkele jaren geleden bij de re-
novatie van de Venetiaanse
Gaanderijen de aanzet van de
koninklijke tunnel terugge-
vonden.



