Omer Vilain over de tijd van toen

Onder de galerij van de kursaal, terwijl er een namiddagconcert speelt.

In de toeristische geschiedenis van

Oostende was de periode tussen 1900 en
1912 zeker een mooie en luxueuze tijd.

Overal in de stad werden
grootse gebouwen neergepoot.
De aanwezigheid van koning
Leopold II was daar zeker niet
vreemd aan. De kursaal werd
groter en luxueuzer, de. Ko-
ninklijke Gaanderijen werden
gebouwd, evenals de Konink-
lijke Schouwburg. De haven
kreeg een grotere toegang en
er werden dokken bijgegraven.

Een indrukwekkende schouw-
burg verrijkte de roem van on-
ze stad. Het Leopoldpark werd
mooier gemaakt. Betere inter-
nationale  treinverbindingen
zagen het daglicht en nieuwe
maalboten werden gebouwd.
Sierlijke lanen werden aange-
legd, en nog zoveel meer.

Veel feesten

Ook de feestelijkheden wa-
ren niet uit de lucht. Er kwa-
men meer paardenrennen en
ook turnmanifestaties en bloe-
mencorso’s vonden regelmatig
plaats. In het toeristische sei-
zoen vonden dan weer vele fes-
tivals plaats met eigen of
vreemde muziekkorpsen.

Ook de mode was een prach-
tig schouwspel. De dames tooi-
den zich in lange japonnen en
mooie  hoeden.  Bijzonder
hoogstaand was het ook om
een slanke windhond aan de
leiband te houden.

tende en de belle époque

Eerste vliegtuigen

Oostende was ook de place-
to-be voor grote plechtighe-
den. We denken aan de ver-
groting van de kursaal, de
bouw van de schouwburg, de
aanleg van de Smet de Naey-
erbrug, de bouw van de Sint-
Petrus en Pauluskerk en van
de Sint-Jozefskerk of de bouw
van het Koninklijk Atheneum.
Daarnaast was Oostende ook
het toneel voor grote feesten
en plechtigheden. Er waren
autorennen, meetings in de ve-

Een gemotoriseerde bloemenstoet op de 7eedijk.

lodroom, internationale wed-
rennen, wedstrijden voor mo-
torboten, modespektakels voor
dames met de sierlijkste hoe-
den. Vanop het strand stegen
dan weer de eerste vliegtuigen
op voor een demonstratie bo-
ven de hoofden van de verbou-
wereerde toeschouwers. Wer-
kelijk alles wat er die tijd in
Belgié te beleven viel, vond
plaats in Oostende.

Eerste Wereldoorlog

Het waren niet alleen de

grote internationale vedetten
die volk naar Qostende lokten,
maar ook de zee en de zeeba-
den. Om al die redenen kreeg
Oostende een waardig treinsta-
tion en een prachtig postge-
bouw. Wat kon Oostende nog
meer verlangen ? Men kon al-
leen hopen dat het zou blijven
duren. De dood van koning
Leopold II en het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog
maakten echter een jammerlijk
einde aan de belle époque van
Oostende.



