Omer Vilain over de tijd van toen

Donderdagdrukte

£

OSTENDE. — Le Marcké aux Herbes

De doneragdrukte is geen recent feno-

meen. Ook honderd jaar geleden was er al
veel volk op de donderdagmarkt...

We laten hierbij een paar
prentkaarten zien die ongeveer
een eeuw oud zijn. Vermoede-
lijk werden de foto’s genomen
vanuit een dakvenster van een
hoog gebouw langs de Groen-
temarkt. Tegenwoordig is het,
vooral op donderdag, nog
steeds een grote drukte op de
marktpleinen die Oostende
telt. Als men echter de prent-
kaarten bekijkt, is men enigs-
zins verbaasd dat er toen al
zo’n grote drukte was. Men
zou haast denken dat alle

Oostendse huisvrouwen op de
donderdagmarkt hun wekelijk-
se inkopen gingen doen.

Op de ene kaart ziet men het
stadhuistorentje boven de hui-
zen uitsteken, op de andere
kaart ziet men het klokje van
de toenmalige Vleesmarkt.
Daar werd het klokje geluid
als de markt mocht beginnen
en wanneer de kramers de
markt onverbiddelijk moesten
sluiten. Toen waren er ook nog
hekkens die de Vleesmarkt na
afloop konden afsluiten.

Het is bovendien heel ple-
zierig om te kijken naar ‘de
kledij van de mannen en vrou-
wen op de prentkaarten. Bijna
alle mannen dragen een hoed
of een pet om zich tegen -de
zon te beschermen. De dames
zijn allen langgerokt, zoals het
lang in de negentiende eeuw
en in het beginvan'de twintig-
ste eeuw de mode was. Het
verkorten van de rokken ge-
beurde slechts geleidelijk na
de Eerste Wereldoorlog.

Tot slot nog dit : bijna alle
huizen van de Noordkant zijn
ondertussen verdwenen en
vervangen door hedendaagse
flatgebouwen. ..




