Wie geregeld de
drukke Verenigde
Natiénlaan over-
steekt of oprijdt,
kan zich moelijk in-
beelden dat dat
meer dan een eeuw
geleden zoveel
treinsporen lagen.

Op oude prentkaarten ziet
men het oude station met zijn
toren al van in de verte. De ve-
le treinsporen waren toen no-
dig omdat ook veel goederen-
treinen naar QOostende reden.
Er waren immers kolentreinen,
treinen die granen en veevoe-
der aanbrachten en natuurlijk
ook de passagierstreinen die
naar het binnen- en buitenland
reden.

1Jzerwegstraat

Men sprak toen ook van de
rechtstreekse lijn naar Brussel
en de Franse lijn via Torhout
naar Noord-Frankrijk. Alle
treinen werden toen nog ge-
| trokken door stoomlocomotie-
ven die grote rookpluimen in
de hemel spuwden.

In de nabijheid van het stati-
on ziet men links het goede-
renstation dat in de Spoorweg-
straat uitkwam. Men noemde
die straat vroeger de IJzerweg-
straat. Rechts ziet men een
kleine watertoren die uitslui-
tend of bijna uitsluitend water
bezorgde aan de stoomloco-

motieven.

Industriéle Revolutie

Het spoorwegleven dat het
begin van de Industriéle Revo-

lutie had ingeluid, zorgde er

Omer Vilain over de tijd van toen

Verdwenen treinsporen

110. OSTENDE — Panorama de la Gare
Panoramie view of the Station

Panoramisch zicht op de sporen.

Ostende

ook voor dat het Hazegras-
kwartier en het Hospitaalkwar-
tier levendige wijken werden.

De tweede foto werd geno-

Panorams et Chéteau d'Fay

Panoramisch zicht met rechts de spoorwegwatertoren.

men vanop de IJzerenbrug, die
de Koninginnelaan met het
Bosje verbond. Door de foto
wou men een panoramisch

zicht op het spoorwegnet krij-
gen.

(Omer Vilain)




