der dan 60 jaar
zijn, zullen zich nog
met moeite herin-
neren dat er een
halve eeuw geleden
twee grote gebou-
wen in Oostende
werden afgebroken.

en eerste belangrijke ge-

bouw dat in 1954 tegen de
vlakte ging, was het oude stati-
on op de plaats waar nu de
Delhaize staat. Het sierlijke
gebouw werd tussen 1880 en
1882 gebouw en op 30 juli
1882 in gebruik genomen. Het
werd in Engelse Tudorstijl ge-
bouwd volgens de plannen van
de Oostendse bouwmeester
Felix Laureys.

Rechts van de kleine toren
was er een gedeelte van het
gebouw dat insprong. Dat ge-
deelte was het eerste station
van Oostende en dateerde van
1844.

Bewondering

Het station stond bekend als
Oostende-Stad. Het was mooi
gelegen naast het Tweede
Handelsdok en dwong steeds
bewondering af bij de eerste
badgasten die rond die periode
onze kust aandeden. Enkele
decennia later werd nauwelijks
200 meter verder het huidige
station gebouwd als internatio-
naal station om de reizigers
voor Engeland meteen af te
zetten aan de maalboten. Door
de interne concurrentie met het
zeestation verloor Oostende-
Stad steeds meer aan beteke-
nis, tot het in 1954 onder de
sloophamer verdween. Voor-
dien had het enkele jaren leeg
gestaan. Hoogstens kreeg het
reusachtige gebouw een tijde-
lijke functie als sportzaal en
als tentoonstellingszaal. Het
droeg toen de naam Alberthall.
In de plaats kwam een'appar-
tementstoren en een Ssuper-
markt. Veel mensen misten
echter de grote toren met de
markante stationsklok.

Omer Vilain over de tijd van toen

halve eeuw afbraak

Het oude station (1900).

Een tweede gebouw dat in
1954 afgebroken werd, was
het al lang ter ziele gegane
‘Hotel des Thermes’ op de
hoek van de Hendrik Serruys-
laan en de Vindictivelaan, toen
nog Keizerskaai. Het

Hotel des Thermes

werd gebouwd door de Duit-
se hotelier 'Schmitz in 1912.
Helaas, maar wegens het uit-
breken van de Eerste Wereld-
oorlog werd zijn derde seizoen

fataal. Bij het uitbreken van de
oorlog werden in de leegstaan-
de kamers van het hotel aan-
vankelijk tientallen gezinnen
uit de frontstreek onderge-
bracht. De nieuwe bewoners
hadden de gewoonte om een
gat in de ruiten te maken om
er-een buis-voor hun keuken-
kachel door te steken. Men
kon zich goed voorstellen hoe
dit hotel er na vier jaar uit zag,
zowel van binnen als van bui-
ten. De buizen die overal uit
de ramen staken, zagen er uit

als kanonslopen. De Oostende-
naars spraken daarom al vlug
van het Kanonhotel.

Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog werden een paar Ver-
diepingen van het leegstaande
hotel gebruikt voor de stedelij-
ke diensten, onder meer de
dienst bevoorrading voor niet-
eetbare producten. Het ge-
bouw was echter helemaal ver-
waarloosd geraakt. In 1954
werd het afgebroken om plaats
te maken voor een modern ge-
bouw.




