Oude Oostende-
naars herinneren
zich nog goed dat
er voor de Tweede
Wereldoorlog aller-
lei sportmanifesta-
ties werden georga-
niseerd, waarvan
enkele in de tuinen
van de Koninklijke
Gaanderijen.

Zo waren er soms turnfees-
ten, jumpingwedstrijden, ten-
nistornooien en schermwed-
strijden.

Vooral die schermwedstrij-
den, die al van bij het begin
van de bouw van de galerijen
plaatsvonden, kenden bij de
high society een redelijk suc-
ces. Als bewijs daarvan kon-
den we toch nog links en
rechts een vijftal kaarten voor
onze verzameling kopen.

De oudste kaart, met een
groep militairen die uit ver-
schillende landen kwamen om
aan het internationaal scherm-
tornooi van QOostende deel te
nemen, dateert van 1913.

Op de keerzijde van de
tweede kaart staat in het Frans
te lezen dat het een souvenir-
kaart aan de Internationale
Schermweek van Oostende in
het jaar 1923 betreft. Wij me-
nen ons nog te herinneren dat
het feest in 1938 of in 1939
achter de Koninklijke Gaande-
rijen plaatsvond.

Regenseizoen
Bij regenweer ging het

sportfeest van de schermers
toch door, maar dan in de

Omer Vilain over de tijd van toen

Schermen achter de galerijen

Een indrukwekkende groep schermers (1913)

overdekte galerijen. We me-
nen ons nog te herinneren dat
in de zomer van 1935, toch
een echt regenseizoen, heel
wat wedstrijden in de overdek-
te galerijen plaatsvonden. De

geluiden van het schermen en
het roepen van de deelnemers
en het sporadische toejuichen
van een paar tientallen toe-
schouwers weerklonk door de
hele galerij.

Zo ziet men voor de zoveel-
ste maal dat gewone postkaar-
ten soms heel wat kleine her-
inneringen uit je kinderjaren
naar boven brengen, vooral bij
een echte Oostendenaar.




