Omer Vilain over de tijd van toen

Langs de bolletjes

“" De Leopoldlaan
werd in 1956 de
Leopold ll-laan. De
laan was jarenlang
een van de sier-
stukken van Oost-
ende.

Ook nu nog is de
Leopold ll-laan een
frisse verbinding
tussen de prachti-
ge kursaal en het
Leopoldpark.

Bij de aanleg ervan naar de
wens van koning Leopold II
werd de laan door de toenma-
lige badgasten unaniem de
mooiste laan van de Koningin
der Badsteden bevonden. Vele
bloemen in perkjes of op klei-
ne heuveltjes zorgden gedu-
rende de lente en de zomer
voor een kleurenfeest. Toeris-
ten waren dan ook steeds vol
lof over de Stedelijke Beplan-
tingsdienst.

Weinig discipline

Omdat sommige mensen
niet zo gedisciplineerd waren
en over het bloemenperk durf-
den stappen, werd er omheen
de perkjes een glooiend muur-
tje gebouwd met kleine blok-
ken, met daarop bolvormige
versieringen en dit op onge-
veer twee meter van elkaar.
Dichterbij de kursaal werden
er ook enkele stenen vazen ge-
plaatst. Bollen en vazen wer-
den elk jaar mooi in het wit
herschilderd.

Bolvormige versieringen

Omdat de laan niet meteen
een naam kreeg, spraken de
Oostendenaars van de Bolle-
tjes. Je hoefde daarom niet
raar op te kijken als mensen
vertelden dat ze langs de kur-
saal en de Bolletjes naar den
Hof waren gewandeld. Velen
wisten niet dat die mooie laan
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De Leopold lI-laan gezien

officieel de naam van Le-
opoldlaan droeg.

Bolletjes hadden
veel te lijden
door haastige

koetsiers

Vernielzucht is helaas van
alle tijden en ook de Bolletjes
ontsnapten er niet aan. Men
ging op de bollen staan, soms
stampte men ertegen en de ste-
nen ornamenten die dicht bij

richting Leopoldpark (1930)

de kursaal stonden, kregen het
van overhaaste koetsiers soms
hard te verduren. In hun haast
om weer een plaats in de rij
van huurvoertuigen te krijgen,
raakten ze het trottoir en ook
de bolletjes, die er aan moes-
ten geloven. Later reed er af
en toe ook eens een auto oOp.
Zo ziet men op de eerste kaart
een paar afgebroken bolversie-
ringen. De vazen werden niet
geraakt.

Ombheining

Omdat men toch nog> over
die bloemenperken durfde lo-

pen en zelfs bloemen uittrek-
ken, was de Groendienst toch
nog verplicht om er een om-
heining rond te plaatsen. Wie
zei daar ook weer dat de jeugd
van vroeger veel braver was
dan de jeugd van tegenwoor-
dig ?

Dat de Leopoldlaan een ge-
liefkoosd onderwerp was voor
prentkaarten, bewijzen de vele
verschillende kaarten die in de
loop der jaren over dit mooie
stukje Oostende gepubliceerd
werden. Om te besluiten, maar
als u oude Oostendenaars nog
eens hoort spreken over de
Bolletjes, weet dan dat het
over de Leopold II-laan gaat.



