Omer Vilain over de tijd van toen

De zeedyjk 100 jaar later

= We kunnen het
niet laten. Als we
nog eens een kaart
zien liggen met
zeezichten van 100
jaar geleden, dan is
die drang er om ze
te kopen. Met dit
antieke kleinood in
de hand maken we
dan de vergelijking
met vroeger. Deze
keer gaat het over
de zeedijk en het
strand anno 1904.

We weten het natuurlijk
maar al te best dat kaarten van
de zeedijk, het strand, de
strandgasten en het Kursaal de
meestal minst waardevolle
kaarten zijn. Elke toerist, elke
dagjesmens, die de Stad aan
Zee bezocht en die één of
meer kaarten naar familie,
vrienden of kennissen stuurde,
die verzond over het algemeen
de hiervoor genoemde toeristi-
sche zichten. We kunnen ge-
rust zeggen dat er miljoenen in
100 jaar vanuit Oostende, naar
binnen- en buitenland ver-
stuurd werden.

Toch zijn er soms grote ver-
schillen op die prentkaarten te
ontdekken. Gebouwen, zoals
de vele zeedijkvilla’s zijn ver-
dwenen. Grote hotels kwamen
in de plaats en werden in de
loop der jaren door zowaar
nog grotere vervangen. Het
oorlogsgeweld zorgde dan
weer voor zware beschadigin-
gen. Sommige hotels werden
met de tijd met de grond gelijk
gemaakt om er reusachtige ap-
partementsgebouwen ‘met
zicht op zee’ neer te poten.

Oudere Oostendenaars en
soms ook nog voormalige va-
kantiegangers uit het binnen-

Oostende zag er anno 1904 helemaal anders uit. De mooie zeadijkvilla’s en hotels gaven de Stad
aan Zee van toen een bijzonder karakter.

In de loop der jaren onderging de zeedijk zowaar een complete gedaanteverandering. De mooie
zeedijkvilla’s moesten plaatsmaken voor reusachtige appartementsgebouwen.

land spreken nog wel eens van  ze bestaan enkel nog in de her- Qostende van toen, met vele
die mooie zeedijkvilla’s en innering. Alles gaat voorbij. herinneringen en een vleugje
zeedijkhotels van voor de Gelukkig hebben nog die oude nostalgie, terug te denken...

Tweede Wereldoorlog. Maar foto’s en prentkaarten om naar (Omer Vilain)




