Omer Vilain over de tijd van toen

Kaartjes naar huis sturen

In de loop der
jaren werden er
miljoenen en mil-
joenen kaarten ver-
stuurd naar familie,
vrienden en kennis-
sen om te laten we-
ten hoe men het op
vakantie stelde.

Tot lange tijd in de vorige
eeuw was het een absolute
must om vanop de vakantiebe-
stemming een postkaart naar
huis te sturen. De bestemming
mocht het ‘Vaticaan, Moskou
of Stalhille zijn, maar een
kaartje hoorde erbij. Voor de

thuisblijvers was het kaartje

meteen een onderwerp van ge-
sprek, zeker als de postkaart
uit een van de ‘zondige’ bad-
steden kwam.

Onbeschreven kaarten

Brave burgers, soms een-:

dagstoeristen, kochten een
paar kaartjes om die onbe-
schreven mee naar huis te ne-
men. Zo kozen wij uit onze
verzameling twee kaarten uit
die nooit verstuurd werden. Ze
stellen twee bekende aspecten
van onze stad voor. Eerst en
vooral is er de visserij. Een ty-
pische postkaart over de visse-
rij was het clichébeeld van de
ruwe visser met de oliejekker
en de zuidwester op en met
een zachte hoofddoek en hand-
verwarmende wanten aan. Met
zijn  vriendelijke  glimlach
komt hij zeer sympathiek over.
In de achtergrond ziet men en-
kele vissersschepen onder zeil
langs de kade liggen, klaar om
uit te varen.

Baadsters

De tweede kaart is die de

zeebaden van Oostende voor-
stellen. Heel braafjes ziet men
een paar baadsters door het

De visser zoals hij bij stormweer op

FE

s

Zee was.

- 138, OSTENDE. — Quai des Pécheurs

Ly Box, éditeur, Ostende.

water wandelen. Er zijn heel
wat badkarretjes te zien, waar-
in men zich kon verkleden of
na een zwempartijtje afdrogen.
Of zoals sommigen met een
knipoog beweerden, waren de
badhokjes ook bijzonder ge-
schikt om in te vrijen.

De badvrouw vooraan heeft
een emmertje waarin ze meest-
al zoet water uit een kuip nam

De badvrouw tussen de badkarren
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om het zeewater en het zand
van de baadsters af te spoelen.
Ze deden een nuttige taak. Zo
vermeden ze dat de baadsters

‘jeuk kregen en zich dan teveel

krabten, wat hun mooie huid
niet ten goede zou zijn geko-
men, vooral als ze wat later in
décolté aan de gastentafel
mochten aanschuiven. Zelf is
die badvrouw heel deftig ge-
kleed. Het kleine emmertje

naast haar moest de baadsters
het nodige vertrouwen geven.
In de achtergrond ziet men de
zeedijkhotels en de kursaal,
wat de geaddresseerde moest
overtuigen dat men de kaart
wel degelijk in Oostende had
gekocht. De koper van toen
dacht er wellicht niet in dat
een verzamelaar ze in de 21ste
eeuw met het nodige respect
zou behandelen...




