9.000 kinderen wuiven koning uit
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Onlangs konden we in Brussel een

fotokaart op de kop tikken van een
trein die het station van Oostende bin-
nenliep. Op het perron stond er heel
wat volk, onder wie heel wat personali-

teiten.

Bij nader toezien herkennen
we koning Albert en koningin
Elisabeth, samen met prins Le-
opold. Ze waren omgeven door
allerlei personaliteiten uit de
politicke wereld, alsook heel
wat militairen met een hoge
rang. Bij hen zagen we ook en-
kele Amerikaanse marineoffi-
cieren. Ergens herkennen we
zelfs nog aalmoezier Paster Py-

pe.

Vorstenpaar naar
Amerika

Het fotodocument maakte
ons nieuwsgierig, zeker toen
we ook een postkaart in handen
kregen van de Amerikaanse de-
stroyer Ingogram, die op 22
september 1919 vanuit Oosten-
de de Belgische vorsten naar de
Verenigde Staten zou brengen.
De reis kwam er op uitnodiging

van de Amerikaanse regering,
die een zeer grote bewondering
en eerbied had voor onze vor-
sten, die tussen 1914 en 1918
op hun grondgebied tussen hun
soldaten waren gebleven. Daar-
om kwamen er maar liefst vier
oorlogsbodems de Belgische
vorsten afhalen. De Mandax en
de Hale kwamen tot voor onze
kust. De Ingogram voer de ha-
ven van Qostende en vertrok

- nog diezelfde ochtend met de

hoge gasten en hun gevolg. De
George Washington tenslotte
bleef buiten de Franse territo-
riale wateren liggen. Voor de
kust van Calais zouden de vor-
sten overstappen om in negen
dagen de overtocht naar New
York te maken om dan eind ok-
tober terug naar huis te keren.
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De vorsten werden opgewacht do

Een enorme massa kwam opda-
gen om het vertrek van het vor-
stenpaar mee te maken.

Amerikaanse
regering had
grote
bewondering
voor Belgisch
vorstenpaar

De kranten van die tijd ver-
meldden onder meer burge-
meester Moreaux, schepenen
Devriese, Dujardin en Verhaeg-

;

or de personaliteiten.

he, volksvertegenwoordigers
Bruyl en Hamman en alle ge-
meenteraadsleden,  voorzitter
Decuyper van het Koninklijk
Werk Ibis, deken Decanniere
en vele anderen.

Toen koning Albert in-
scheepte, was hij ook nog ver-
gezeld van generaal Jacques en
generaal Jungbluth. Het was de
Amerikaanse admiraal Long
die tenslotte het sein gaf om te
vertrekken. De stedelijke har-
monie had® de twee nationale
hymnen gespeeld, die van het
grote Amerika en die van het
kleine, moedige Belgié.

Danktelegram

Bij het uitvaren van de haven
wuifden de vele kinderen van

de Oostendse scholen. Die wa-
ren met hun leerkrachten naar
het staketsel getrokken. Er wa-
ren naar schatting 9.000 kinde-
ren, want Oostende was toen
nog een kinderrijke stad en
sommige scholen hadden zo’n
400 tot 500 kinderen. Met uit-
zondering van de leerkrachten
waren er op het staketsel geen
volwassenen toegelaten. Men
vreesde dat de kinderen anders
verloren zouden lopen. Het vor-
stenpaar apprecieerde de groet
van de kinderen, want vanop
zee stuurden ze een danktelé-
gram. Dit was meteen ook de
grootste manifestatie van kin-
deren die Oostende ook gezien
heeft. Wie weet waren ook uw
grootouders er niet bij ?



