Momenteel is
men bezig om een
nieuw fietspad in
de Northlaan aan te
leggen. Dit deed
ons nog eens den-
ken aan die mooie
laan die het oude
Mariakerke met Ma-
riakerke-Bad ver-
bond.

De Northlaan bevindt zich
op het einde van de Welling-
tonrenbaan en vormt het ver-
lengde van de Elisabethlaan,
of de ring om Oostende. De
eerste villa die er stond was
Villa Osterrieth. Het was ge-
bouwd op de hoek van de zee-
dijk. In de tijd van Leopold II
kreeg de villa regelmatig het
bezoek van de prinsen Albert
en Elisabeth. Daar is het ook
dat prinses Marie-José gebo-
ren werd. Op de vele prent-
kaarten wordt de naam van de
villa op verschillende manie-
ren geschreven. Zo wordt de
villa ook wel eens Villa Aus-
terlitz of Villa Austeritz ge-
schreven. Soms noemt men
het gebouw Villa Albert-Elisa-
beth en een enkele keer zelfs
Villa North, wat eigenlijk een
andere villa was.

Aan de Northlaan had men
in de paardenkoers voor 1905
ook enkele tennisvelden en
een clubhuis. Dat is dus meer
dan 100 jaar geleden.

Albertpark

Aan de overzijde van de
laan was men met de aanleg
van een park begonnen, met
vijvers en eilandjes, die met
brugjes met elkaar verbonden
waren. Dit park draagt nog
steeds de naam Albertpark.

Na de dood van koning Le-
opold II werd het Albertpark
niet verder meer afgewerkt.
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speelde hierin een rol en in
1933 werden alle vijvers ge-
dempt. In de plaats kwam de
voetbalvereniging ASO er
haar terreinen aanleggen. Nu
is het Albertpark volgebouwd
met tribunes, het Media Center
en parkings. Straks komen
daar nog eens een nieuwe bas-
ketzaal en een supermarkt bij.

Van een park is er niet veel
meer te zien en de voorziene
bomenrij langs de Northlaan is
er nooit gekomen. Is het u
trouwens ook al opgevallen
hoeveel mensen er nog altijd
spreken over de Avenue North
in plaats van de Northlaan ?
Hetzelfde geldt ook voor de
Aartshertogstraat in de buurt.

Die heet in de volksmond nog
altijd de Archiducstroate. Tot
slot nog een zinnetje over het
fietspad, maar deze week
hoorden we zeggen dat het een
velobane was voor minister
Vande Lanotte die graag met
zijn fiets rijdt en daar dichtbij
woont. Of dit juist is, weten
we evenwel niet...



