~ Nog steeds
spreekt en publi-
ceert men over de
oorlog van 1914 als
over de Grote Oor-
log. Ook nu nog
vinden velen dat de
Eerste Wereldoorlog
erger was dan de
Tweede Wereldoor-
log.

Vooral voor de Belgen, de
Fransen en de Engelsen, die in
onze provincie met duizenden
sneuvelden door granaten en
kogels en daarbij honger, dorst
en koude leden.

Jaarlijks kijken wij nog eens
naar onze verzameling kaarten
van 1914-1918. We hebben er
twee gekozen die het begin en
het einde van de oorlog weer-
geven. De eerste kaart is een

Omer Vilain over de tijd van toen

De Grote Oorlog
wordt nooit vergeten

Een visserssloep vertrekt uit Oostende met viuchtelingen aan boord (September 1914).

vissersboot nabij de Vissers-
kaai, die vluchtelingen uit
Oostende kwam ophalen om
ze naar Frankrijk of Engeland
over te brengen. Het was een
boot met een Duinkerks num-
mer.

De tweede foto is een groep
Belgische soldaten, die in En-
geland in juli 1918 nog opge-
roepen was. Het waren meest-
al oudere mannen, die meestal
geen soldatendienst hadden
gedaan, omdat ze er uirgeloot

 Opleiding van Oostendse rekruten in Frankrijk (Augustus 1918)

waren. De militaire overheid
zag in dat er met die oudere
groep zeker niet naar het be-
ruchte eindoffensief kon wor-
den gegaan en stuurde hen
naar Engeland terug.

Wat echter bijzonder aan de
foto is dat er op de keerzijde
geschreven staat dat het alle-
maal QOostendenaars waren.
Dit schreef toch de 31-jarige
soldaat die vooraan links met
zijn pijp in de mond ligt. De
ironie van het lot wil dat die
militair enkele jaren later toch
in Noord-Frankrijk zou ster-
ven in Cambrai, waar hij voor
een Oostendse aannemer de
toeziener was voor de werklui,
die daar een militair kerkhof
voor de gesneuvelden aanleg-
den, die nog steeds van overal
aangebracht werden. Dit laat-
ste verhaal behoort tot de fa-
miliegeschiedenis van onder-
getekende, wiens vader de mi-
litair met de pijp was, die ze-
ven jaar later in Cambrai zou
sterven.




