Omer Vilain over de tijd van toen

Zeven Qostendse wonderen

OSTENDE, -~ Les Brise-Lames.

. Af en toe krijgen we wel eens de

vraag : ,Was Oostende vroeger wel echt
zo mooi ?” Hoe kunnen we onze lezers

beter overtuigen dan

door hen enkele

prentkaarten van gebouwen uit de perio-
de 1900-1910, een eeuw geleden dus,

voor te schotelen ?

Van de zeven grote sierlijke
gebouwen, die men op de bij-
gaande postkaarten kan bekij-
ken, bestaan er nog maar drie.
De vier andere hebben hun af-
braak te danken, enerzijds aan
de Duitse bezetter, en ander-
zijds aan het stadsbestuur, dat
zoals met de afbraak van de
Koninklijke Schouwburg

meende een klein Europees
New York in Oostende te
moeten realiseren.
Niettegenstaande de grote
helft van deze gebouwen niet
meer in het straatbeeld voor-
komt, hebben we eens in onze
archieven gegrasduind, om zo-
doende toch nog de zeven
bouwwerken, gebouwd onder

i N. 109,

impuls van Koning Leopold II,
visueel voor te stellen.
Concreet gaat het om de
kursaal, het Royal Palace Ho-
tel, de Koninklijke Schouw-
burg, het Zeestation, het PTT-
gebouw, de Sint-Petrus- en
Pauluskerk en de Koninklijke
Gaanderijen. Was Oostende
geen prachtige, royale stad
met wonderbaarlijke bouw-
werken ?
(Omer Vilain)

Het stadsbestuur van Oosten-
de is verantwoordelijk voor de
afbraak van de Koninklijke
Schouwburg. Een meer dan
100 meter hoge toren is in de
plaats gekomen.

Ostende ~ Vue Générale du Royal Palace Hotel

Het Royal Palace Hotel dat toentertijd 500 kamers telde, werd in 1944 door de Duitsers in brand
gestoken.

Ostende.

Le thédtes vayal. {




Les qaleries vue intérienze
Een eeuw geleden waren er aan de Koninklijke Gaanderijen nog zowat 40 vaste zitbanken en
overal omheiningen.




