du Midi.

Toen burgemeester Alfons

Pieters in 1912 stierf, werd de -

Zuidlaan omgedoopt tot de
Alfons Pieterslaan, maar de
Oostendenaars bleven spre-
ken van de Boulevard en zelfs
nog dikwijls van de Boule-
vard du Midi. De Alfons Pie-
terslaan is weliswaar een
drukke straat, maar dit is en-
kel tijdens de dag. Zodra de
avond valt, is ze één van de
kalmste van Qostende. Dik-
wijls hebben we er op gelet
dat er in de winter na 19 uur

Omer Vilain over de tijd van toen

De stille Boulevard

De drukste straat van Oostende is onge-
twijfeld de Alfons Pieterslaan. Voor 1912
heette deze laan de Zuidlaan. Toen de
straatnamen nog allemaal tweetalig wa-
ren, heette dit in het Frans de Boulevard

nog maar weinig mensen in
de Alfons Pieterslaan te zien
Zijn

Vroeger ‘was de Boulevard
een heel drukke straat met
een tiental cafés, waar ook de
verenigingen  vergaderden.
Een paar cafés herbergden
onder hun dak ook de suppor-
tersclubs van voetbalvereni-
gingen. De herbergen maak-
ten dat er tot laat in de avond
en soms in de nacht volk op
straat was. Nu ziet men nie-
mand meer, met uitzondering

Café de Bruges op de hoek met de leperstraat

AR,

van voorbijvliegende auto’s.

Van de cafés willen we er
enkele aanhalen. De drukste
van al was de Bierco op nr
11, niet te verwarren met de
latere Bierco van uitbater
Alain Tournoy. De andere ca-
fés trachten we zo goed en zo
kwaad mogelijk op te geven.
Op nr 3 had je de Roosemond,
'nr 1lbis was de Café de
Bruges, waar het bestuur van
ASO vergaderde, nr 29 Café
Hotel du Jardin op de hoek
van de Rogierlaan, bij accor-
deonist Fiers. Verder was er
op nr 63 Café Bruxellois. Aan
de overzijde had men op nr 2
Café du Boulevard, nr 18 Ca-
fe bij Leopold Logghe, nr 82
Au Pélican de Nieuport, wat
later Au Pélican du Boulevard
werd en in nr 90 Café Hotel
du Midi.

Café Hotel du Jardin op de hoek met de Spilliaertstraat

Later kwamen er tijdelijk
nog enkele cafés bij, terwijl
andere verdwenen. Nu zijn er
in de' Alfons Pieterslaan am-
per nog twee cafés, maar wel
een tiental tea-rooms, die al-
len tegen 18 of 19 uur sluiten,
zodat de Boulevard een stille
straat wordt met wel veel au-
toverkeer, maar waar men te-
gen 22 uur bijna in zijn bloten
kan lopen, zoals men dat in
Oostende zegt.

Andere tijden, andere ze-
den. Maar dit gaat niet altijd
samen met veel verbeterin-
gen, want we horen dikwijls
dat veel Oostendenaars ’s
avonds niet meer buiten dur-
ven komen. Die vragen zich
af waar de tijd is dat je ’s
avonds met een gerust hart op
de Boulevard een praatje kon
maken.




