Vorige week werden
tijdens het detecteren
van obussen resten
van een arduinen
zwembad uit 1935
gevonden op het
strand voor de Vene-
tiaanse Gaanderijen.
Meerdere mensen
vroegen ons de voor-
bije week of wij weet
hadden van dergelijk
zwembad. Daarop
kunnen we enkel
maar bevestigend
antwoorden.

Met de bouw in 1935 van
Ostende-Plage onder de zee-
dijk werd ongeveer voor de
Venetiaanse Gaanderijen en
de Koninklijke Chalet een
kinderzwembad op het strand
gebouwd.

De bedoeling was kleine

Omer Vilain over de tijd van toen

/wembad op het strand

kinderen, die in zee gemakke-
lijk door de golven konden
worden omgeslagen en mee-
gesleurd rustig te laten pootje
baden en spelen in een bad
met zeewater.

Het zwembad kende even-
wel geen groot succes, want

‘wie er in wilde, moest aan de

badiende van de badinrichtin-
gen een ticket kopen.

Oérlog spelbreker

Het zwembad op het strand
liep bij hoogtij 40 tot 60 cm
vol met zeewater. Kinderen
van begoede ouders maakten
er van 1935 tot 1940 gebruik
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Drukte op ‘héz‘ bstrand in de beginjaren zestig.

Weinig volk in het kinderzwembad waarvan vorige week nog resten werden gevonden. (1936)

van. In het begin van de
Tweede Wereldoorlog werd
het zoals zovele zaken op de
dijk en het strand kapot ge-
maakt. Het kon tijdens de
oorlog ook niet meer worden
gebruikt, want vanaf 1941
mocht men het strand en zelfs
de zeedijk niet meer betreden.

Wat er in 1945 nog van
restte, werd door de bevoegde
diensten afgebroken. Het kin-
derzwembad werd niet meer
herbouwd.

De tweede hierbij afge-
drukte kaart toont het strand
en de omgeving in de periode
na de Tweede Wereldoorlog.
De nieuwe kursaal met rechts
een oud gedeelte van het Ho-
tel Wellington straalden toen
de glorie van de badstad
Oostende uit. Op de foto zien
we een maalboot van de
Oostende-Doverlijn die uit-
vaart. Helaas, dat is verleden
tijd. Net als zovele dingen die
niet meer tot het heden beho-
ren.

Als we die prentkaarten
van 40 tot 60 jaar geleden be-
kijken, moeten we toch tel-
kens weer vaststellen dat
Qostende toen ook mooi was.



