Aan nieuwe gebou-
wen worden tegen-
woordig geen lui-
fels meer aange-
bracht. Vroeger
kregen heel veel
mooie of belangrij-
ke gebouwen in
een Oostende een
luifel.

De mooiste was ongetwij-
feld die aan de ingang van de
Koninklijke Schouwburg. De-
ze luifel werd gesteund door
twee kolonnen met engelfigu-
ren. Luifels werden aange-
bracht om de mensen die aan
winkels stonden te wachten
tot de deuren opengingen, te
beschermen tegen de regen.
Of om de klanten die op het
terras van een herberg iets
nuttigden te vrijwaren van
poep van overvliegende vo-
gels.

In- en uitstappen
Ook de luifel van de afge-
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Oostendse luifels
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De luifel aan de Koninkiijke Schouwburg

broken Koninklijke Schouw-
burg had een bepaalde func-
tie: ze was er aangebracht
om de bezoekers die met
koets of auto naar het spekta-
kel kwamen te laten uit- of
instappen zonder in de regen
te moeten lopen.

Le Boulevard, Ostende
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Naast die van de Koninklij-
ke Schouwburg waren ook de
luifels aan het Hotel Bel Air,
waar nu het bureau van Toe-
risme Qostende gevestigd is,
en aan De Helder, later het
‘Witte Paard, heel mooi. Ze
bevonden zich, net als die van

13. Cstende. — Chaussée de Nieuport
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Een handelshuis aan de Nieuwpoortsesteenweg met grote luifel.

Old Tom, allemaal in de Van
Iseghemlaan.

Slagers

Zeer bekend was ook het
exemplaar aan de Bierco
langs de Alfons Pieterslaan.
Zelfs slagers bevestigden aan
hun winkel een luifel die dan
dienst deed als zonnescherm
om het uvitgestalde vlees te
beschermen. De luifel aan de
Kaaistraat is afgebroken, niet-
tegenstaande ze beschermd
was. Langs de Torhoutse-
steenweg is nog een slagers-
winkel te zien met mooie lui-
fel, versierd met ossenkop-
pen. En langs de Nieuwpoort-
sesteenweg, even voorbij Le
Chatelet was een foto- en
souvenirwinkel voorzien van
een brede luifel. Een ander
mooi exemplaar was voor de
Tweede Wereldoorlog te be-
wonderen aan een gedeelte
van het stadhuis, dicht bij de
Kapellestraat. Daar bevond
zich toen Le Cercle Littéraire
die dit gebouw als privéclub
mocht gebruiken en zelfs toe-
lating kreeg om onder de lui-
fel een terras neer te poten.



