Bij de dood van
Marcel Friederichs,
eigenaar en uitbater
van het vermaarde
hotel Wellington
(Andromeda), dat
op een van de
mooiste delen van
de zeedijk gelegen
is, vonden we het
gepast om eens de
prentkaarten te be-
kijken van het hotel
Uit een lang vervio-
gen tijd.

Op de hiernaast afgedrukte
postkaart, een exemplaar uit
1905, bemerken we links in
het midden het hotel Welling-
ton. Uiterst links op de hoek
— nabij de kursaal — staat
de villa Legrand met het sier-
lijke torentje met daarnaast de
villa Emma William. Als we

verder naar rechts opschuiven
is de volgende in de rij hotel
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Het eerste hotel Wellington tussen villa’s en andere hotels (1905).

Globe, daarna hotel Welling-
ton.

Verbouwing

Tijdens een eerste verbou-
wing werden de hotels Wel-
lington en Globe samenge-
voegd. De twee naastliggende

villa’s bleven nog staan, maar
behoorden al toe aan het hotel
Wellington.

Na de Tweede Wereldoor-
log heeft eigenaar Marcel
Vriederichs ook de twee vil-
la’s in een modernere struc-
tuur geintegreerd in zijn ge-

Ostend  Sea-front and Hotel Wellington
T

De Wellington in de vijftiger jaren.

bouw. Hotel Wellington werd
een  eersterangshotel met
zwembad en grote onder-
grondse garage, die zelfs tot
onder het grote terras van de
zeedijk liep. Hotel Welling-
ton werd hotel Andromeda.

Groot hotelier

De laatste keer dat we Mar-
cel Friederichs zagen was op
het einde van vorige zomer
toen hij op zijn eigen terras
zat. Hij was toen al zwaar
ziek, maar men voelde wel
aan dat zijn Wellington of
Andromeda de plaats was
waar hij het liefst verbleef.
Een groot Oostends hotelier
is heengegaan, maar zijn
werk blijft bestaan.

Samen met Marcel Friede-
richs zaten we zes jaar in de
gemeenteraad, rechtover el-
kaar. We deelden meestal niet
dezelfde mening, maar hiel-
den beiden evenveel van
Oostende en dat was al vol-
doende om in elkaar gene vij-
and te zien.



