Er is in de loop der
jaren heel wat te
‘doen geweest rond
de Belgische speel-
zalen die in feite
niet waren toegela-
ten, maar wel wer-
den getolereerd. De
Belgische kust telde
vier casino-speelza-
len : Oostende,

- Blankenberge,

- Knokke en Middel-
kerke. Ook in Wal-
lonié waren er vier
speelzalen.

Al voor de Eerste Wéreld-‘

oorlog was minister Woeste
een heftig tegenstander van de
casino’s, maar de toenmalige
uitbater  Georges Marquet
hield voet bij stuk en maakte
van Oostende een rijke stad.
Hij financierde zelfs stoeten,
feesten en sportmanifestaties.

De casino’s hebben alle
proteststormen doorstaan. Ons
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De speelzaal van het

land telt nog altijd acht casi-
no’s, mooi verdeeld tussen
Vlaanderen en Wallonié.

Croupiers

Het casinoleven is een we-
reld die veel kustbewoners
werk heeft verschaft. De vele
croupiers of spelbedienden
verdienden vroeger zeer veel
geld al kwam hun loon enkel

casino van voor 1914.

van hun aandeel in het drink-
geld dat de winnaars voor de
bedienden lieten vallen.

Het werk van de croupier
was en is nog altijd niet te on-
derschatten. Men moet vooral
zeer goed opletten wie er wat
heeft gespeeld en voor welk
bedrag. Een croupier moet
ook zeer vlug kunnen reke-
nen. Als de speeltafel vol je-

tons ligt, moeten de spelbe-
dienden de penningen van de
verliezers wegvegen en de

winnaars  uitbetalen. Hoe
viugger dit gedaan wordt, hoe
vlugger er weer kan worden
gespeeld.

Vroeger mochten staats- of
stadswerknemers het casino
niet binnentreden. Ook wie in
een bank of andere financiéle
instelling werkt, kreeg geen
toegang. Dat was om aan de
verleiding te weerstaan het
geld van de werkgever te gaan
verspelen.

Winst en verlies

Naast de fameuze roulette
waar het balletje in tegenge-
stelde richting gedraaid wordt
tussen de 37 nummers (van 0
tot 36) zijn er ook nog de
kansspelen met de kaarten :
black-jack en het pokerspel.
Maar vooral kan men veel
winnen en veel verliezen. Al-
les hangt af van de speler:
bijtijds stoppen en niet te grof
spelen is de boodschap.

Vroeger moest men deftig
gekleed het casino binnen-
stappen. Nu is dat anders :
zelfs een jeans of andere vrij-
etijdskledij wordt geoorloofd.
Andere tijden, andere zeden.
Maar het kansspel blijft nog
altijd veel mensen bekoren en
de kuststeden varen er wel
mee.



