Dat Oostende de
jongste jaren enorm
van uitzicht is ver-
anderd, weten we
allemaal. Waar we
vermoeden dat het
nog hetzelfde is als
20 of 30 jaar gele-
den, heeft de stad
een gedaantewisse-
ling ondergaan. Dat
blijkt uit twee lucht-
foto’s van weleer.

Uit oude luchtfoto’s kunnen
we opmaken dat de Stad aan
Zee in de voorbije 20 tot 30
jaar enorm is veranderd. De
foto met de hoofdkerk centraal
vergelijken met de huidige si-
tuatie is al de moeite waard.
Het plein rond de kerk is al to-
taal veranderd : zo kan parke-
ren rond het plantsoentje niet
meer. Heel wat van de huizen
in de Jozef Il-straat en rond
het Sint-Petrus- en Paulusplein

Omer Vilain over de tijd van toen

Oostende uit de lucht gez1en

Een 21cht van de Sint- Petrus- n au/uskerk en omgewng

maakten plaats voor flatgebou-
wen. Het Pastor Pypemuseum
en de bijhorende zalen zijn
weg, evenals de vrije Visserij-
school op de hoek Pastoor Py-
pe- en Sint-Franciscusstraat.
Ook op wat men nu het Pau-
luspleintje noemt, verdwenen

gebouwen, zodat het plein gro-
ter werd.

Om en rond

de kursaal

Op de tweede foto met kur-
saal en omgeving zien we nog
meer veranderingen. De kur-

Een Iuchtfoto van de casino-kursaal, de Leopold Il-aan en omgewng

saal staat nu zelf in de stijgers,
het Monacoplein met daarop
het intussen verdwenen hotel
Belair — nu het bureau van
Toerisme QOostende, het hotel
Wellington was niet her-
bouwd, langs de Leopold II-
laan stonden nog geen hoge
buildings, van de heraanleg
van het Marie-Joséplein was
nog geen sprake en de oude
boucherie stond er nog.

De Koningstraat is op de fo-
to nog heel wat oude en mooie
herenhuizen — waarvan som-
migen toen al 50 tot 80 jaar
oud — rijk. Later werden ze
afgebroken en op de plaats
kwamen gebouwen met drie
tot vier verdiepingen.

Op de foto ziet men op de
Zeedijk, rechts van de kursaal,
dat de hotels er worden afge-
broken om er nieuwe flatge-
bouwen met zicht op zee neer
te poten. Verzamelaars van
oude prentkaarten kunnen op
dergelijke foto’s, die soms nog
maar 30 tot 40 jaar oud zijn,
heel veel herontdekken. We
vergeten immers vlug hoe on-
Ze omgeving er vroeger uitzag.




