Omer Vilain over de tijd van toen

Leren schrijven

Bij onze zoektocht
naar bruikbaar foto-
materiaal stootten
we op ons eerste
schoolschriftje. Het
was dat uit de der-
de kleuterklas van
de Conscience-
school.

Al in het derde kleuterklasje
leerden we als kleuter van vijf
jaar schrijven. En het waren
geen letters, maar weldegelijk
woordjes, soms zelfs zinnetjes
van twee, drie of vier woor-
den.

Alles draaide rond een pop.
De Kkleuterleidster leerde ons
zinnetjes schrijven als: geef
pop, neem pop, wasch pop, leg
pop, kleed pop, leg pop in
wieg...

Moeilijk

We moeten toch even glim-
lachen bij het zien van ons kat-
tegeschrift uit het schooljaar
1929-1930. U kunt zich wel
inbeelden hoe moeilijk wij het
hadden om, zonder eerst de
letters te leren, onmiddellijk
woordjes te moeten schrijven.
En dan nog in een tekenschrift
zonder lijntjes. We mochten er
wel tekeningetjes bijmaken die

- een bal, een pop of een wasta-

s

De Conscienceschool : he

fel moesten uitbeelden. Het
waren tekeningen die de juf-
frouw zo mooi op het bord had
voorgetekend dat wij er met
veel bewondering naar keken.

Onze eigen tekeningen zijn
bijzonder eigenaardig : een ta-
fel met drie poten, een moeder
met flaporen die haar kind laat
zweven en een hand met vijf
flinke vingers. Het bedje leek
meer op een reuzenschoen,
maar met het stuk zeep en de
spons hadden we het minder

t Vefsté dee/ was de I;Ieuterafdeling.

moeilijk.

Op het einde van het school-
jaar kregen we ons schriftje
mee naar huis zodat we aan
onze ouders konden tonen wat
we hadden geleerd.

Mies, poes...
Tijdens het volgende

_schooljaar leerden we in het

eerste jaar van de lagere
school de letters afzonderlijk
lezen en schrijven. wie herin-
nert er zich uit dat eerste leer-

jaar niet Mies, poes, Wim,
Jet %2

Na de Tweede Wereldoor-
log kenden we het geluk onze
gepensioneerde kleuterleidster
uit de Conscienceschool, me-
vrouw Boomers, nog een paar
keer te ontmoeten in de stads-
bibliotheek. Ze was verheugd
dat we ons haar nog herinner-
den. En al in ze al lang overle-
den, toch blijft er nog een
dankbare  herinnering  aan
haar...




