Omer Vilain over de tijd van toen

Villa’s zonder naam

Het is ons bij het
bekijken van
prentkaarten, uit-
gegeven voor de
Eerste Wereld-
oorlog, al dikwijls
opgevallen dat
de verschillende
kustgemeenten
grote verschillen
vertoonden.

Op Oostendse prent-
kaarten hadden de uitge-
vers niet de gewoonte de
villa’s op de zeedijk te
voorzien van een naam.
Er werden evenwel ook
foto’s genomen van af-
zonderlijke villa’s. Deze
foto’s werden afgedrukt
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eventuele toeristen aan te
moedigen in die villa te
komen logeren.

Voorspoed en geluk

Wel vonden we enkele
prentkaarten van andere kust-

gemeenten, met name De Pan-
ne en Heist, waarop een hele
reeks dijkvilla’s staan, duide-
lijk voorzien van hun naam.
De villa’s kregen vroeger dik-

wijls een voornaam of werden
genoemd naar een Franse uit-
drukking die aan voorspoed en
geluk deed denken.

Als men bedenkt hoeveel

nieuwe villa’s, zowel op de
dijk als in de nieuwe wijken,
in de periode tussen 1890 en
1910 een mooie naam kregen,
dan is het toch wel spijtig dat
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daarvan geen prentkaar-
ten bestaan. Het gebeur-
de soms dat twee villa’s
dezelfde naam kregen.

Eigen
geschiedenis

Heel veel van deze
mooie villa’s zijn tijdens
de wereldoorlogen of la-
ter, om er nieuwe en
grotere gebouwen neer
te poten, afgebroken.
Die villa’s hebben toch,
zowel in Oostende als in
de andere kuststeden,
een eigen geschiedenis
te vertellen. Zij het dan
wel zonder naam, toch
bewaren die oude prent-
kaarten de herinnering
aan de mooie gebouwen.
Wat: waren - Oostende,
De Panne; Heist en de
andere badsteden toch
mOooi...




