Omer Vilain over de tijd van toen

De Oktoberfoor

Het is zonderling :
tot op heden heb-
ben we geen enke-

le prentkaart van de

grote Oktoberfoor
van Oostende kun-

nen vinden. Wel
kaarten waarop
men een stukje van
de kermis ziet op
het Vissersplein en
het vroegere Van-
derzweepplein (nu
Ernest Feysplein).

Op vrijdag 4 oktober wordt
de grote foor van Qostende
officieel geopend. Een ideale
gelegenheid om eens 100 jaar
terug te blikken. Hoe was het
in 1902 met de foor gesteld in
Qostende ? Welke attracties
waren toen in trek ? De mees-
te hebben we kunnen terug-
vinden in de kranten van een
eeuw geleden.

Circussen

Ongelooflijk, maar waar. In
oktober 1902 kwamen niet
minder dan drie circussen
naar Qostende : Circus Sernay
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op het Mijnplein, Circus Sos-
man op de binnenkoer van
herberg Sint-Sebastiaan in de
Sint-Sebastiaanstraat en Cir-
cus Libate op het Sint-Jozefs-
plein, het plein dat verdween
met de bouw van de Sint-Pe-
trus- en Pauluskerk.
Voornaamste attracties tij-
dens de Oktoberfoor van 100
jaar geleden waren : Théatre
Michelo met marionnetten,

Links op deze foto zien ; een stukje van de foor op het Vlssersplin (circa 1910).

Théatre Universel Pigalier
waar kleine films werden ver-
toond, een carrousel met Ve-
netiaanse gondels, de worste-
laarstent  Roosen,  frituur
Overmeere (die ook aan huis
bestelde), Museum Consael

met gedrochten, Aquarium
Rossmer, schommelmolen
Schneider, schiettent Ver-

hulst, frittur Wandels met als
opschrift Friture Hollandaise,
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de grote carrousel Opita met
typische muziek uit een or-
chestrion. Deze laatste tent
was verlicht met 30 booglam-
pen en 1250 gloeilampen.
Verder vonden we ook Le
Grand Théatre Flamand en Le
Grand Théatre Grandsart te-
rug : wat deze twee aan het
publieck te bieden hadden,
konden we niet achterhalen.
Natuurlijk kwamen ook de lo-
terij- en snoepkramen naar de
Oostendse kermis en we mo-
gen zeker de grote doolhof vol
verrassingen niet vergeten.
Deze attractie stond op het
Oud Mijnplein.

Lawaai

Veel Qostendenaars die tij-
dens het voorbije zomersei-
zoen een aardige cent ver-
diend hadden, kwamen tijdens
de Grote Foor van Qostende,
100 jaar geleden zeker geen
klein bier, hun hart ophalen.

Nog het weten waard is dat
de foor vroeger plaatsvond
begin juli, na de feestdag van
Sint-Petrus- en Paulus op 29

juni.

Het vele lawaai dat de toeris-
ten toen uit hun slaap hield,
deed het stadsbestuur beslis-
sen de Grote Foor van Oost-
ende in het vervolg te laten
plaatsvinden na het zomersei-

zoen. ‘



