Omer Vilain over de tijd van toen

Langs de kateien

Een bijzondere trek-
pleister voor de va-
kantiegangers aan
onze kust waren en
zijn nog altijd de
strandhoofden. In
onze streektaal be-
ter bekend als katei-
en.

In 1873 publiceerde L.L. De
Bo zijn nog steeds geraad-
pleegde Westvliamsch Idioti-
con. Daarin lezen we : ,Ka-
teie : te Qostende geeft men de
naam van Kateien aan de
hoofden of moeljen uit rijs-
werk en steenen verveerdigd,
die afstand tot afstand langs
den zeedijk dwars door het
strand zeewarts in strekken,
om het geweld van het was-
send water te breken.”

Ter verduidelijking geeft De
Bo nog het voorbeeld : , De
jongens klimmen en lopen
langs de kateien als het water
af is. Langs de kateien spelen,
wandelen. De kateien komen
onder water als de zee wast.”

Heerlijk verpozen op een Oostendse Kateie (1910).

Catch-tide

Als kustbewoner van ouds-
her zijn we nog altijd een beet-
je verwonderd als een toerist
of nieuwe ‘kustbewoner ons
vraagt vanwaar het woord ka-
teie komt. Steeds bekruipt ons
de twijfel wat we zullen ant-
woorden. Komt het woord van

kade-dijk of van het Engelse
catch-tide ?

We kiezen meestal voor catch-
tide en met dat wat gewaagd
antwoord blijkt iedereen tevre-
den.

Toen ons boek Langs de
Oostendse kateien verscheen
en Louis-Paul Boon erover een
stukje pleegde in de Vooruit

Een kateie op het strand van Marlakerke Aan ‘de staak;es hechtten de mosselen zich vast
(1950).

Mamxkexke-Ostende. — La plage
— Het sirand

meende hij dat we de Oostend-
se kaseien bedoelden. ’s Ande-
rendaags diende Karel Jonck-
heere hem van antwoord door
uit te leggen dat het woord ka-
teien al een oud Vlaams woord
was en dus wel in de betekenis
van strandhoofd mocht wor-
den gebruikt.

Ook nu komen de kateien
nog geregeld in het nieuws. Na
zware stormen moeten sommi-
ge kateien worden hersteld. In
de zomer, bij warm weer, gaan
heel wat toeristen aan de uit-
einden van de golfbrekers wat
frisse lucht inademen en ver-
koeling zoeken.

Soms krijgen ze er door het
plots opspaatend zeewater een
gratis zeebadje bij.

Aanlokkelijke plek

Voor kinderen zijn de
strandhoofden een aanlokkelij-
ke plek om schelpjes en krab-
betjes te zoeken en ze in hun
strandemmertje, gevuld met
zeewater, mee te nemen.

Dat mensen uit het binnen-
land altijd weer een wandeling
op de golfbrekers willen ma-
ken, kunnen we ten volle be-
grijpen. In Antwerpen, Brussel
of Luik vindt men immers
geen kateien zoals hier aan on-
ze kust.



