Omer Vilain over de tijd van toen

Het is een felt dat Marlakerke op 1 juli
1899 bij Oostende ingelijfd, voordien een
zeer groot dorp in opperviakte was en
daardoor een eigen leven leidde. We
dachten hieraan toen we na de wedstrijd
tegen Rusland die Belgié had gewonnen,
langs de Nieuwpoortsesteenweg reden en
een troepje Rode Duivelssupporters in
~een café en op het terras luidruchtig
hoorden navieren. De Belgen, dus ook de
Mariakerkenaars hadden gewonnen, en
konden hun geluk niet op.

Café Derby, Nieuwpoortsesteenweg 246.

Laiterie des 3 couleurs aan de Distellaan {circa 1935).

Café Derby, dat ook door
de ouders van onze nationale
bokskampioen René Knoc-
kaert werd opengehouden, la-
ter ook door Pol Segers — die
er een bowling had laten in-
richten — is altijd een verza-
melplaats geweest van de ou-
de wijk Mariakerke, langs de
Nxeuwpoortsesteenweg en
omgeving.

Toeristisch

Het meer toeristisch Maria-
kerke kende met zijn tennis-
velden aan de Distellaan in
het seizoen een groot succes.

Op de publiciteitskaarten
van de Laiterie des 3 couleurs
stond, weliswaar in het Frans,
te lezen dat het consumptie-

huis gelegen was op de hoek
van de Distellaan en het Ten-
nisplein en dat men er con-
sumpties eerste klas kon be-
komen alsook omelet met
hesp, koffie met kramiekbo-
terhammen. Verder vond er
ook wat men een aperitiefcon-
cert noemde, plaats.

Tot slot hebben we kunnen
vaststellen dat het oude Ma-
riakerke en een groot deel van
de villawijk, nu ook al meer
dan 60 jaar oud, gebleven is
zoals het vroeger was. Dit ge-
deelte van Mariakerke, dat
Mariakerke groot gemaakt
heeft, blijft die aparte sfeer te-
gen de stad zelf behouden. En
het is wellicht best zo.




