Omer Vilain over de tijd van toen

Verdwenen huizenrijen
¥

Het is goed dat men
aan de hand van
oude prentkaarten
nog eens kan zien
hoe een straat of
laan er vroeger uit-
zag. Men staat er
telkens van versteld
te moeten vaststel-
len welke statige
huizen of villa’s in
de loop der jaren
werden afgebroken.
De meeste gebou-
wen werden afge-
broken viak na de
Tweede Wereldoor-
log toen de bouw-
woede haar hoogte-
punt kende.

Als oude Oostendenaar
moeten we soms diep in ons
geheugen tasten om ons te her-
inneren hoe deze stad er vroe-
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Een Zicht naar het Maria-Hendrikapark toe (circa 1903).

ger heeft uitgezien. Denken
we maar aan de Koninginne-
laan die in de loop der jaren
een ware metamorfose heeft

ondergaan.

Geconfronteerd met oude
prentkaarten komen de herin-
neringen terug aan die statige

Een zicht naar de Astridlaan toe (circa 1955).

laan waar ooit ook huizen
stonden tussen de Wellington-
straat en de Astridlaan.

Bouwwoede

In deze bijdrage brengen we
twee prentkaarten van de Ko-
ninginnelaan. Op de ene kaart
zien we de huizenrij waar het
Royal Astridhotel — nu Iridia
Hotel genaamd — in de plaats
kwam. De tweede kaart toont

een rij van vier villa’s waar

zich nu de parking van de ste-
delijke bibliotheek Kris Lam-
bert bevindt. Op dieZelfde
prent zien we in de verte, tus-
sen de Astridlaan en de Ko-
ninklijke Galerijen een gele-
genheidstribune die er jaarlijks
werd opgesteld om de jum-
pingwedstrijden te volgen.
Aan de auto’s te zien moet het
al na de Tweede Wereldoorlog
geweest zijn.

Niettegenstaande tussen het
fotograferen van beide beelden
zeker 50 jaar ligt, moeten we
toch erkennen dat de Konin-
ginnelaan destijds een mooie
laan was die de verbinding
vormde tussen de Zeedijk en
het Maria-Hendrikapark.




