Omer Vilain over de tijd van toen

fabriek
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In 1844-1845 werd in Oostende, tussen
de Dr. Colensstraat en de Werfstraat (nu
Hendrik Serruyslaan), een gasfabriek ge-
bouwd. Dankzij de eerste gasfabriek
kreeg Oostende een openbare verlichting
met degelijke gaslantaarns.

Op de plaats waar nu het
Gerechtsgebouw staat en het
Canadaplein ligt, bevond zich
ooit de gasfabriek. Waar men
uit de ondergrondse Zeepar-
king komt, stonden meer dan
100 jaar geleden ketels die het
gas stockeerden voor het
openbaar en privégebruik in
Oostende.

Doorn in het oog

De gasfabriek, dan vooral
zijn ligging, was jarenlang
een doorn in het oog van de
QOostendenaars. Onwillekeurig
hing over de stad een gasgeur.

Toen die gasfabriek ge-
bouwd werd lag Oostende
nog in zijn vestigingen. Maar

Vanop de Kapellebrug had men een mooi zicht op de gasfabriek (links) et zifn ho schoorsteen.

hoe meer de stad zich, vooral
na het dempen van de stads-
wallen — zou uitbreiden naar
het westen toe en er meer wij-
ken tot stand zouden komen,
hoe meer gas er nodig bleek.
Er werd toen besloten om gas
af te nemen van de scheikun-
dige fabriek die zich langs de
vaart naar Brugge bevond.

De gaze

In de laatste jaren voor
1940 besloot men in Oostende
een modern gerechtshof te
bouwen. De gasfabrieck met
zijn hoge schouw ging tegen
de vlakte. Als oudere Oosten-
denaars over de richting Ca-

nadaplein spreken, duiden ze
de plek nog dikwijls aan als
tot aan de gaze.

Het Gerechtsgebouw was
juist afgewerkt toen het stad-
huis, dat destijds op het Wa-
penplein stond, door Duitse
brandbommen werd geraakt
en afbrandde. Een gedeelte
van het nieuwe Gerechtsge-
bouw werd dan maar als voor-
lopig stadhuis gebruikt.

De laatste gaslantaarn, die
zich op het Filips Van Maes-
trichtplein bevond, verdween
uit onze stad in 1961. En on-
der de grond waar ooit de gas-
fabriek stond, bouwt men
thans het tweede deel van de
Zeeparking.



