Supporterslieder

Voor de zoveelste
keer stond het geluk
aan onze zijde : op
een rommelmarkt
konden we een
boekje van slechts
16 bladzijden op de
kop tikken : het
draagt als titel De
Boarebreker. Er
staat geen jaartal
op, maar we ver-
moeden dat het een
uitgave is uit de ja-
ren zestig of zeven-
tig.

Het boekje De Boarebreker
werd verkocht aan de suppor-
ters van AS Oostende en kost-
te 10 fr. Het bevat 20 zogehe-
ten strijdliederen en strijdkre-
ten. Samensteller van dienst
was Reddy De Mey.Veel van
die voetbalkreten werden op
veel . voetbalvelden gehoord,

telkens aangepast aan de plaat-
selijke voetbalclub.

Zingende supporters

Men treft er aanmoedigin-
gen bij die slaan op Schelle
(Verschelde), Pol (Gernaeye),
Masientje (trainer Masyn).

Omer Vilain over de tijd van toen

Het lted/esboek van ASO uit de goede t/jd

Het boekje bevat ook grap-
pige hits als : Op een oude slof
en een voetbalschoen, wordt
ASO kampioen (bis). Optimis-
tisch klonk het verder met :
Wij zijn gezworen kameraden,
we gaan tweede klas verlaten,
ASO wordt nu kampioen, niks
is sterker dan rood en groen !

Het was natuurlijk niet al-
leen ASO die zingende sup-
porters had. Rond de jaren der-
tig beschikte KVGO over een
eigen jazzband die vanuit café
Chez Frere in de Christina-
straat het Hazegras doortrok
naar het stadion. Hevige sup-
porter Max Verbiest had zelfs

een strijdlied gecomponeerd
en laten drukken met als. titel
Végéola. De tekst was welis-
waar in het Frans. Vele oudere
Qostendenaars zullen het zich
zeker nog herinneren. Het
klonk als volgt: C’est le VG
qui nous emmene en premiere
division...

Buitengewoon is hier wel
dat VGO ontstaan is als een
Vlaamse culturele en sportver-
eniging voor 1914 en die na de
Eerste Wereldoorlog en door
sommige krijgsauditeurs ervan
verdacht werd ervan verdacht
werd aan flamigantisme ge-
daan te hebben. Maar dat is

een andere historie.

.



