Omer Vilain over de tijd van toen

Helikopters boven de kust

Een van de mooiste
en meest nuttige
uitvindingen is on-
getwijfeld de heli-

kopter. Dit viiegtuig
dat met zijn hori-
zontale wieken ge-
makkelijk kan opstij-
gen of landen, dat
boven een schip
kan blijven hangen,
heeft in de jongste
30 jaar overal ter
wereld honderden
mensenlevens ge-
red. '

Zoals velen jaren geleden
nooit in het vliegtuig geloof-
den, was dat ook het geval
met de helikopter. Men spotte
er zelfs mee, want de helikop-
ter was in de ogen van de
sceptici eerder speelgoed. An-
deren vonden helikopter geen
Nederlands woord en wilde
het toestel aanduiden als hef-
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schroefvliegtuig. Een bijna
niet uit te spreken woord.

Van Sikorsky tot
SeaKing

Na een halve eeuw is de he-
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Een helikoptr stijgt op vanop de kursaa

likopter een bijna alledaags
vervoermiddel geworden. Het
was echter ooit anders, want
in onze kaartenverzameling
vinden we een prent van een
helikopter die van het dak van
de kursaal opstijgt en een an-

De kustlijn vanaf Raversijde verkennen met een helikopter.

dere van een helikopter: die
landt op het strand tussen Ra-
versijde en Middelkerke. Bei-
de gelegenheden trokken veel
kijklustigen, zowel in de om-
geving van de kursaal als op
het strand.

Maar ook de toenmalige
zeemacht maakte gebruik van
de helikopter, zeker tijdens de
oefeningen. Vooral de be-
faamde Sikorsky werd door de
zeemacht gebruikt.

Vandaag kennen we vooral
de SeaKings van Koksijde die
bij onheil op zee worden inge-
zet. Ook de ziekenhuizen be-
schikken over een helikopter
die wordt opgeroepen om bij
een ongeval of brand zwaar-
gewonden naar een Verzor-
gingsinstelling over te bren-
gen.

De stelling dat een helikop-
ter grotemensenspeelgoed is,
is intussen allang achterhaald.
Dat zullen de vele geredde
zeelieden en zwaargewonden
beslist kunnen beamen.




