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Visite voyale & Ostende, ls 4 septembre 1905 — Les équipagos yoyais arrivant i , ;
ik Photoetypie H. Climan-Ruyssers, Anvers

De koninklijke koets komt tot voor de nieuwe hoofdkerk gereden

Omer Vilain over de tijd van toen

Er is zeker geen en-
kele episode in de
geschiedenis van
Oostende dat er zo
sterk uitspringt als
het biezonder jaar
1905.

In dat ene jaar waren heel
wat grote werken voltooid of
toch gereed om in gebruikt te
worden genomen.

Havenwerken

Eerstens waren er de grote
havenwerken met de prachtige
de Smet de Naeyerbrug, die ge-
tooid. met majestueuse beelden
eenieders bewondering weg-
droegen. Het was een brug die
over het verbindingskanaal, de
spoorweg en de verbrede ha-
vengeul liep. Er waren -grote

—dokken gegraven en bijhorende
loodsen gebouwd met een stati-
ge havenmeesterij. Hetzelfde

jaar werd de bijna voltooide
hoofdkerk Sint-Petrus en Pau-
lus ingewijd. Enkel de torens
waren nog niet afgewerkt.

Nieuwe post

Ook de diensten van de pos-
terijen, Telefoon en Telegrafie
beschikten over een nieuw ge-
bouw, een paleis waardig. Wat
me evenwel verwonderd is dat
men voor dit postgebouw nooit
eon officiéle ineebruikstelline

Inhuldiging

Op 3 en 4 september 1905
werden er grootse feesten opge-
zet in aanwezigheid van koning
Leopold I1, die steeds op de uit-
breiding van Oostende had aan-
gedrongen. Hij was op alle
plechtigheden aanwezig. Op het
Hazegras stond een reusachtige
triomfboog opgeslagen waaron-
der men door moest om de
nieuwe havenkonstrukties te
bereiken.

Voor deze gelegenheid werd
de nieuwe mailboot ,,Princesse
Elisabeth” in vaart genomen.
De haven was één vlag, zowel
langs de kaaimuren als op de
staats- en vissersvaartuigen. De
Princesse Elisabeth” was de
eerste  pakketboot Oostende-
Dover die in plaats van met ra-
darwielen, met schroeven vaar-
de.

Vele dagen stonden kranten
en weekbladen vol over Oost- _

. ende die dank zij Lepold II een

wereldberoemde stad was ge-
worden. De koninklijke aanwe-
zigheid had geen windeieren
gelegd.

Duizenden ééndagstoeristen
kwamen de feestelijkheden bij-
wonen en natuurlijk werden en-
kele dagen later door een Ant-
werpse en een Brusselse firma
herinneringsprentkaarten uitge-
geven, die nu fel gezocht wor-
den door de vele verzamelaars.
Ook de Oostendse fotograaf
Lebon gaf enkele fotokaarten
uit.



