Omer Vilain over de tijd van toen

Ex-librissen
van Oostendenaars

Er is een periode
geweest dat echte
boekenliethebbers
in hun waardevolle
boeken een stempel
of een eigendoms-
merk aanbrachten
als bewijs dat dit
boek uit hun boe-
kenkast kwam.

Ex-libris betekent immers
,uit de boeken van...”. Die ei-
gendomsmerken werden vaak
door befaamde kunstenaars
ontworpen.

De afbeelding op het vignet
verweest hetzij naar de naam
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Ex-libris Dr. C. Depuyadt.

van de persoon, hetzij naar zijn
beroep of zijn hobby, waarover
de boeken vaak handelden. Het
is zeer moeilijk om veel van
deze kleine kunstwerkjes,
slechts enkele vierkante centi-
meter groot, op de kop te tik-
ken. In de loop der jaren ben ik
er toch in geslaagd enkele
Oostendse exemplaren in mijn
bezit te krijgen.

Gracieuze drukwerkjes

Zo is er het ex-libris van Dr.
C. Depuydt. Het stelt een kik-
ker (puit) voor zittend op boe-
ken met de spreuk ,,immer vor-
schend”. ‘Bij Karel Jonckheere
staat er een ridder (Jonkheer)
op en boeken. In de boeken
van Marcel Wandels staat een

Ex-libris Georges Degryse.

fluitspeler en Ensor-maskers
op de achtergrond. Het ex-li-
bris van Georges Degryse stelt
een lezende zeemeerman en
een zeemeermin voor als
schildhouders van Oostende
(hij was boekhandelaar). In de
boeken van Dr. Joseph Jules
Helleputte vindt men altijd de
nimf die uit een waterput komt
waarop ,,veritas” te lezen staat.
Bij Frans Devriendt staat tus-
sen boeken en laboratorium-
materiaal de spreuk ,,Gaat uw
weg en ziet niet om” neerge-
pend. Het ex-libris van Marc
Boussy toont een adelaar, een
ereteken en in de versierings-
band verschillende keren de
letter ,,N” van Napoleon (als
verzamelaar van Bonaparte-do-

kumentatie). Dat van Charles

Ex-libris Frans Devriendt.

Heilman stelt een weegschaal
(als handelsrechter), een boek
(als boekenliethebber), het rad
van de Rotary (als lid van deze
serviceklub) en een cypres-
boom voor.

Dat zijn slechts enkele voor-
beelden uit het twintigtal ex-li-
brissen die ik in de loop der ja-
ren op de kop wist te tikken.

In Sint-Niklaas bestaat er
een grote vereniging die, naast
internationale ruilmogelijkhe-
den van ex-librissen in Belgié
ook in het buitenland een zeer
verzorgd tijdschrift uitgeeft.

Nu boeken een meer demo-
kratisch produkt zijn geworden
treft men jammergenoeg veel
minder van deze kleine kunst-
drukwerkjes aan.

(Omer Vilain)

Ex-libris Marcel Wandels.



