Omer Vilain over de tijd van toen

De Franse villa’s

Wie heeft er nog gehoord
van de Franse villa’s in Oosten-
de ? Ik veronderstel maar heel
weinigen. Koning Leopold II
wilde eind vorige eeuw van
Mariakerke een volwaardige
badplaats maken. Toen werden
langsheen de zeedijk in Maria-
kerke heel wat villa’s gebouwd.

De Oostendenaars noemden
het de ,Franse villa’s”, want
het waren voornamelijk Fran-
sen uit Parijs en Noord-Frank-
rijk die daar een villa bouwden.

Mariakerke was wel niet de
enige badplaats die veel Fran-
sen aantrok. Dat was ook het
geval in Middelkerke, Westen-
de, Koksijde en De Panne.

'Verwoeste gewesten’
Toen de lste wereldoorlog

bijna al deze mooie zeedijkar-
chitektuur vernietigde werden
er heel wat villa’s herbouwd,
doch niet meer allemaal door
Fransen. De oorlog had ook
voor Frankrijk zware gevolgen
en niet iedereen hield ervan om
in de ’verwoeste gewesten’ op-
nieuw een villa op te trekken.
Daarbij waren er kleine Franse
badplaatsen die toeristische
trekpleisters zouden worden.
Voor de oorlog was het een
belangrijke troef dat er vanuit
Frankrijk = rechtstreeks treinen
naar Oostende reden en dat
men dan gemakkelijk met de
tram verder kon. Doch de auto
kwam op en men ging verder
reizen. Die mooie vooroorlogse
villa’s hadden zeker en paar
eeuwen weer en wind kunnen
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weerstaan, want de meeste had-
den een gevel in blauwsteen en
ook in sterke Boomse baksteen.

Mooie bel- etages

De meeste villa’s hadden een
bijzondere belle étage, waar
men in ‘open lucht’ op een
groot binnenterras op de bene-
denverdieping kon zitten en
rusten en bij mooi weer eten-en
teedrinken.

Op oude prentkaarten leest
men zelfs de namen van talrijke
Franse villa’s, want vele wer-
den doorverhuurd, volledig of
per étage. Al veranderden som-
mige villa’s van naam, toch
willen we er een paar melden,
want wie weet heeft iemand
van uw voorouders er nog ge-
werkt of bestellingen geleverd.

Zwaar beschadigde villa’s na Wereldoorlog /

De Franse villa’s begonnen van
aan de stenen helling die de
zeedijk met de Raversijdestraat
verbond. Zo waren er de villa’s
Rita, Marise, Léopold II, Ma-
dona, Noordkust, Elisabeth,
Yvonnette, Thérése, Maria, Les
Mouettes, Germaine, Les Pi-
lots, Paul, Marcelle-Georges,
Amita, Thérésita en nog ande-
ren.Alle villa’s zijn intussen af-
gebroken om plaats te maken
voor appartementsgebouwen.
Zo gebeurde het ook met de an-
dere zeedijkvilla’s van Oosten-
de en de Westkust. Wat jonge
architekten met heel hun hart
bouwden hebben architekten
van een nieuwe generatie
bouwpromotoren soms met een
potloodstreep vernietigd.
(Omer Vilain)




