Omer Vilain over de tijd van toen

Gastarbeiders van voor 1914

De portier van Hotel Quitmann.

Met juli begint het hoogsei-
zoen aan de kust en dan wordt
er geregeld personeel voor een
paar maanden aangeworven.
Zo kwam ik via ruilbeurzen in
het bezit van enkele foto’s,
waaronder hotelpersoneel dat
uit de vreemde kwam.

De eerste foto is van een
portier die zijn foto heeft laten
maken bij een fotograaf. Op
zijn kepie leest men Hotel
Quitmann (dat was één van de
eerste grote hotels in Maria-
kerke). Het dekor is een bad-
karretje met ,,Ostende” er op
en in de achtergrond ziet men,
op het geschilderd doek van de

fotograaf, het staketsel. De
portier zelf is een neger, waar-
schijnlijk afkomstig uit een
Franse kolonie. Op de keerzij-
de heeft hij, heel bewust van
zijn waarde, ,Monsieur Fre-
son Tourcoing (Nord)” met
een stempel gedrukt. De kaart
werd verzonden in 1906.

De tweede kaart is waar-
schijnlijk van een Perzische
gastarbeider die bij één of
meer van de verschillende be-
zoeken van de Shah van Perzié
in het Splendid Hotel te werk
gesteld was. Zijn naam was
Ahmed Hussein-Sahar. Hij

Ahmed Hussein-Sahar van het hotel Splendid.

had zijn foto, waarop hij in na-
tionale klederdracht stond, la-
ten maken bij de Oostendse fo-
tograaf G. Burvenich uit de
Rogierlaan. Het was immers
zo dat veel buitenlanders af-
zakten naar de kust en verble-
ven in de Koningin der Badste-
den. Sommigen bleven er han-
gen, huwden met een meisje
van hier en een paar generaties
later wist niemand nog dat ze
van elders kwamen. Zo waren
er in de vorige eeuw veel En-
gelsen, Duitsers en Zwitsers
die hier hun geluk kwamen be-
proeven. De laatste waren
vooral pasteibakkers. Later

kende men veel Italianen, die
carriere maakten bij het zaal-
personeel in de grote restau-
rants. Sommigen waren kleine
zelfstandigen die het van ver-
koop van zelfgemaakt roomijs
moesten hebben.

Doch meestel was de bonte
groep na september uit Oost-
ende verdwenen, want de win-
ter was zo lang om van hun
seizoengeld te leven. Ze ver-
trokken dan meestal naar
Zuid-Frankrijk. Ze waren wer-
kelijk de trekvogels onder de

mensen.
(Omer Vilain)



