Omer Vilain over de tijd van toen

eklamezul

Na zoveel jaren zijn er weer
publiciteitszuilen in onze stad

verschenen. Voor de Eerste

Wereldoorlog, zo rond 1905,
kon men enkele grote zuilen in
onze stad zien. Deze die het
meest op prentkaarten te zien
is, is de zuil die stond aan de
Kapellebrug, aan de uitgang
van het oud station. De zuilen
waren ongeveer in dezelfde stijl
als de recent geplaatste. Het
stadsbestuur liet ze verwijderen
omdat ze te weinig aantrek-
kingskracht hadden.

In de dertiger jaren kwamen
er nieuwe reklamezuilen, niet
meer rond maar vierzijdig en
met een verlicht elektrisch uur-
werk. Het probleem was dat ze
na een zekere tijd allemaal een
ander uur opgaven. Het was
soms voldoende dat er een elek-
triciteitspanne was in een
straat, opdat het uurwerk uren
of minuten stillag. In een kar-
navalstoet had men die uurwer-
ken nagebootst met de spotter-
nij ,,Het is Ostendsch heure !”

Na de 2de Wereldoorlog wa-
ren er nog verschillende te be-
zichtigen, zoals aan het Mona-
coplein of aan de Koninklijke
Schouwburg. Gebrek aan on-
derhoud deed het stadsbestuur
besluiten deze eveneens te laten
verwijderen.

Nu zijn we aan een derde
reeks publiciteitspanelen toe.
Hun lang leven zal afhangen
van het feit of er regelmatig
mensen voor de reklamezuilen
zullen staan om de publiciteit
en andere aankondigingen te le-
zen.

{(Omer Vilain)
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