Omer Vilain over de tijd van toen

Vee in Oostende

Nog niet zo heel lang gele-
den kon men nog op verschil-
lende plaatsen in onze stad
paarden, koeien of schapen
zien.

In het begin van de eeuw zag
men zelfs een grote schapen-
kudde op het poloterrein van
de Hippodroom Wellington
grazen. Om polospel mogelijk
te maken moet het gras niet te
lang zijn. De schapen deden
het werk van grasmaaiers.

Uit mijn jeugd herinner ik
mij nog de twee grote bilken of
weiden in de Spaarzaamheids-
straat en zich uitstrekkend tus-
sen de Dr. Verhaeghestraat en
de Goedheidstraat. Daar ston-
den altijd paarden te grazen
van de voerman en koetsier Pi-
to Libin, die ook nog met een
paard in zee op garnaal ging
kruwen. Nu zijn die bilken al
lang volgebouwd. Koeien zag
men grazen op de weiden van
de Vuurtorenwijk, langsheen
de Soldatenbrug en de wijk
_Butterpit, ook langs de Nieuw-
poortsesteenweg in de Wel-
lingtonrenbaan, niet ver van
de Northlaan en natuurlijk
kort nabij de hoeve van Hamil-
ton of wat er nog van over-
bleef, langsheen de Elisabeth-
laan.

Nu blijven er nog Stene en
Zandvoorde over om nog wat
groot vee te zien grazen.

Stadskinderen weten niet
meer wat een boerderij is of
hoe een veulen, een kachel en
een lam er uit zien. Tenzij van
in boekjes.

De buiten werd steeds ver-
der van de stad verdreven. En
hier moet men nog bedenken
dat terwijl er hele rijen huizen
in de stad stonden te verkrot-
ten en smeekten om renovatie,
er steeds meer landbouwgrond
omgetoverd werd tot gewone
bouwgrond, zodat wie naar
den buiten ging wonen, plots
weer tussen rijen huizen in-

woonde.
Omer Vilain

Schapen op de Wellington-renbaan, nabij het gebouw van de Duivenschieting. Op de Zeedijk

van Mariakerke staan er nog maar enkele villa’s (circa 1900).

Koeien op de weide van de Hamiltonhoeve (circa 1975)




