Omer Vilain over de tijd van toen

Van duinenplezier
naar duinenverdriet

Geregeld horen wij over de
duizenden hektaren woud die
in Zuid-Amerika vernield
worden. En wij, kleine Belgen,
vinden dit schandalig. Zowel
voor de schoonheid van de na-
- tuur, als voor de volksgezond-
heid, speelt dit een grote rol

_ vinden wij. Maar vergeten wij
sinds bijna 100 jaar niet om
onze eigen kleine duinengordel
van minder dan 65 km. te be-
schermen ?

De kopers van grote duinen-
percelen deden het niet uit lief-
de voor de duinen, maar om
hun stuk grond vroeg of laat te
kunnen verkopen. Zoals stads-
kinderen niet meer weten wat
een koe of een kip is. zo weten

De schitterende Mariakerkse duinen anno 1910.

velen niet meer wat een dui-
nenlandschap is.

Onze generatie heeft in ver-
sneld tempo meegemaakt hoe
de laatste duinen van Maria-
kerke verdwenen, hoe de ein-
deloze flatgebouwen Middel-
kerke en Westende overspoel-
den, ten koste van de mooie
duinen. Hoe Nieuwpoort-Bad
eigenlijk  Nieuwpoort-Beton-
stad werd, hoe Oostduinkerke
en De Panne het kind met het
badwater weggooiden.

De toeristen die voor zee,
strand en duinen kwamen stel-
den vast dat diep onder de kel-
ders van hun flatgebouw de
laatste korrels van het eeuwen-
oude duinenlandschap lagen

en dat ze in het voor- en het
najaar lang moesten wachten
om de zon op de zeedijk te
zien. De vele verdiepingen ho-
ge gebouwen geven immers
grote schaduwkegels zodat
men pas in de late namiddag
wat zon en warmte op de zee-
dijk krijgt.

En de burgerzin dan ?
Dat er erge dingen zijn ge-
beurd met onze mooie blonde
duinen, valt af te leiden uit de
vele prentkaarten die over de
verdwenen duinen bestaan.
Terwijl het vroeger een at-
traktie was om in de duinen te
stoeien, te spelen, te piknik-
ken, is het thans zover geko-

men dat men een duinende-
kreet nodig heeft om nog iets
te redden. En toch komen er
weer proteststemmen die van
weinig burgerzin getuigen.
,Alles voor mij en niets voor
een ander” schijnt de leuze te
zijn.

In onze verzameling duinen
die een 300-tal kaarten omvat,
zijn er zeker 200 van voor
1914, een 60-tal van tusen de
twee oorlogen en amper een
paar tientallen van na 1960.
,Oh, als je mooie duinen wilt
zien, ga dan naar Nederland of
Denemarken”, hoorden we
zeggen. En dan maar publici-

.teit maken voor onze kust !
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