Het reeds lang afgebquen pesionaat van Sint-Jozef in de Kaaistraat.

Omer Vilain over de tijd van toen

Pensionaten

Deze week is een nieuw
schooljaar begonnen. Het is
dan ook een traditie dat men
begin van september allerlei
herinneringen ophaalt aan de
vroegere schooltijd. Deze week
kwamen me de kleine histo-
rietjes over de Oostendse kost-
scholen voor de geest.

Zo werd in sommige fami-
lies tegen een jongen die niet
graag studeerde of een meisje
dat te veel naar andere ge-
slacht keek, wel eens gezegd
dat ,.als ze niet beter zouden
luisteren, ze na de vakantie
naar het pensionaat zouden
vliegen !” Dat ,vliegen” werd
gebruikt om de verwittiging
kracht bij te zetten.

Het spreekt voor zich dat
men in de gewone werkmans-
gezinnen det dreigement niet
kon hanteren. Daarom deed
men er in deze kringen nog een
schepeje bovenop door te zeg-
gen : ,,Als je niet gehoorzaamt,
sturen we je naar 't schooltje
van verbetering !”

Pensionaten waren dus on-
derwijsinstellingen waar voor-

al kinderen uit de meer gegoe-
de middens naartoe trokken.
Oostende telde verschillende
van die kostscholen : het Bis-
schoppelijk College, het Ko-
ninklijk Atheneum en het Sint-
Jozefinstituut (dat later de
naam van Sint-Andreasinsti-
tuut zou aannemen). Rond de
eeuwwisseling had Oostende
zelfs een klein Engels pensio-
naat, gelegen aan de Chalet-
straat. Deze instelling heette
het Grosvenor College en het
was daar dat men voor het
eerst heeft gevoetbald in Oost-
ende. Bij gebrek aan een veld,
werden de wedstrijden op het
strand beslecht.

Voor de rijken

Het beroemdste pensionaat
was evenwel het Pensionat du
Sacré Coeur, dat in Mariaker-
ke -waar nu het Hoger Tech-
nisch Instituut gevestigd is-
tussen 1905 en 1955 zijn deu-
ren heeft opengezet voor rijke
burgerijdochters en meisjes
van adel met de bedoeling van
deze adolescenten, in enkele

Jjaren tijd, echte jonge dames te
maken die zich in ieder milieu
gepast zouden weten te gedra-
gen.

Het Pensionaat van het Ko-
ninklijk Ateneum maakte pu-
bliciteit door de ouders erop te
wijzen dat de school erg dicht
bij zee gelegen was en dat dit
alleen maar ten goede kon ko-
men aan de gezondheid van de
internen.

In al deze internaten was de
voertaal, zeker voor 1914 maar
soms ook nog later, het Frans.
Frans was immers de taal van
de bourgeoisie maar daardoor
konden ook buitenlandse kin-
deren in onze kostscholen te-
recht.

Ook nu bestaan er nog enke-
le pensionaten in Oostende
maar het betreft allemaal in-
stellingen die verbonden zijn
aan één of andere hogeschool.
De studenten kunnen er tegen-
woordig vrij binnen- en bui-
tenlopen zodat deze kostscho-
len meer gelijken op een (toe-
ristisch) pension.
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Het Pensionaat van het Koninklijk Atheneum in de Rogierlaan ( 1902).




