Omer Vilain over de tijd van toen

Eeuwelingen

Enkele jaren geleden publi-
ceerde de heer Germain Billiet
in een bijdrage in het heem-
kundig tijdschrift van ,De
Plate” een lijst van Oostendse
gebouwen waarop men nog het
bouwjaar kon lezen. Het is in
een zekere zin spijtig dat niet
alle gebouwen hun bouwjaar
op de gevel ingebeiteld kregen.
Nu is dit helemaal de gewoonte
niet meer, zodat binnen een
paar jaar niemand nog precies
zal weten of een bepaald ge-
bouw dateert uit de jaren ’30,
’50 of *70.

Als ik door een straat wan-
del, heb ik nogal dikwijls de
gewoonte om naar het bo-
venste deel van een gebouw te
kijken. Dikwijls ben ik dan ver-
rast van het jaartal dat hoog in
de voorgevel te lezen staat.

Als bewijs laat ik u hier deze
week twee gebouwen zien die
juist 100 jaar geleden gebouwd
werden en die er nog altijd
staan. Het eerste is gelegen op
de hoek van de Van Iseghem-
laan en de Oosthelling Kur-
saal. Het torentje is -zoals zo-
veel andere siertorens op 19de
eeuwse gebouwen- verdwenen

De tabakszaak op de hoek van de Van Iseghemlaan en de Oosthelling Kursaal.

doch het gebouw staat er nog.
Vroeger was in dit hoekhuis
een tabakszaak gevestigd, nu is
daar een taverne onderge-
bracht.

Dikke Louis

De tweede prentkaart geeft
een beeld van het alomgekende
huis ,,Petit Paris”, gelegen aan
het kruispunt Torhoutsesteen-
weg en Alfons Pieterslaan.
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:,,Petit Paris” op de hoek van de Torhoutsesteenweg en de Alfons Pieterslaan.

Aanvankelijk werd daar café
gehouden maar daarna werd
er een filiaal van van het wa-
renhuis ,,Delhaize Le Lion” in-
gericht. Sinds verschillende ja-
ren is het pand opnieuw omge-
bouwd tot een herber die, zo-
als ik vroeger al eens schreef,
befaamdheid verwierf met zeer
laat open te blijven en door ’s
nachts (voor de beste gasten)
nog koude schotels te serveren.
Iedereen kende het etablisse-
ment als ,,Bij Dikke Louis”.
Nu is het Louis’ zoon die de
zaak voortzet, weliswaar niet
meer als nachtelijke eettent
maar als een overdag drukbe-
zocht drank- en eethuis.

De grote leeuw die men op
al de huizen die hebben toebe- |
hoort aan ,,Delhaize Lion” kan
-of heeft kunnen- zien (hier ter
hoogte van de eerste verdie- |
ping) is in de loop van de derti-
ger jaren verdwenen.

Nu vragen we ons toch wel
af hoeveel gebouwen er in
Qostende nog bewaard zijn ge-
bleven die ouder zijn dan 100

jaar.
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